
Dominicuskerk
Leesclub

Ik trek mij terug en wacht. / Dit is de tijd die 
niet verloren gaat: / iedre minuut zet zich in 
toekomst om. (Vasalis, uit ‘Eb’)

Wachten is niet passief, wachten is zonder 
verwachting de toekomst toelaten, wach-
ten op wat zich aandient. In vertrouwen. 
In zijn nieuwe boek neemt psychiater  
Dirk de Wachter stelling tegen de snel-
heid en het ‘waardenloze’ van deze tijd. 
Daartegenover: zachte waarden. ‘Stil maar, 
wacht maar, alles wordt nieuw’.

Vier avonden onthaasten, rustig lezen en 
elkaar inspireren tot een rijke traagheid. 
Begeleider is Frank de Munnik, docent 
aan het HKU Utrechts Conservatorium, 
buurtgenoot en verwoed lezer.

PLAATS	 Refter Dominicuskerk, Händelstraat, Utrecht 
data	 woensdag 6, 13, 20 en 27 mei 
TIJD	 20.00-21.30 uur
KOSTEN	 gratis; zelf boek aanschaffen (€24,99) 
AANMELDEN	� info@huisvandominicus.nl
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Leesclub rond het boek van Dirk de Wachter
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