
Huis
DOMINICUS

van

Al meer dan 100 dagen zien we dagelijks beelden 
van oorlog en geweld in Israël, Gaza en de 
Westbank. Vrede lijkt ver weg. Waar komt het 
geweld vandaan? Hoe kan het worden gestopt? 
Hoe moet het verder tussen Joden en Palestijnen? 
Marcel Poorthuis gaat in zijn Utrecht Lezing in op 
de voorgeschiedenis en het belang van solidariteit 
met beide partijen. 

Utrecht lezing  
met Marcel Poorthuis

Utrecht  
Lezingen

Dominicuskerk 
 

woensdag
28 februari 

14.00-16.00 uur

PLAATS  Dominicuskapel, Palestrinastraat 1, Utrecht
DATUM EN TIJD  woensdag 28 februari, 14.00-16.00 uur
TOEGANG  €7,50 / U-pas €5,– (incl. consumptie)
AANMELDEN  info@huisvandominicus.nl

Marcel J.H.M. Poorthuis is 
gespecialiseerd in Jodendom en 
Islam. Sinds 2010 is hij hoogle-
raar aan de Faculteit Katholieke 
Theologie (FKT) van Tilburg 
University met als leeropdracht 
de dialoog tussen godsdiensten.

Brandhaard in het 
Midden-Oosten 
Brandhaard in het 
Midden-Oosten 


