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Je kunt het journaal niet aanzetten of je ziet wéér een stad in puin,  
geweld dat onschuldige kinderen niet ontziet; en het gaat maar door.  
Waar is God?, vraag je je af. 
Palestijnse christenen in Bethlehem kwamen op Kerstavond met een antwoord:  
ze legden een beeld van het Kerstkind neer tussen brokken puin.  
Om daarmee te zeggen: dáár, in de puinhoop, is Immanuel, God met ons 
 
En dat is niet bezijden het evangelie van vandaag;  
want de Pasgeborene naar wie de wijzen zoeken is een bedreigd kind  
Het staatsgeweld dat meedogenloos onschuldige kinderen afslacht  
is levend en wel aanwezig in Herodes:  
hij beraamt de moord op de kleintjes te Bethlehem, 
Hier herleeft het verhaal van het bedreigde jongetje Mozes;  
en Herodes is de nieuwe farao, die op macht uit is,  
mensen klein houdt en zich bedreigd voelt als anderen sterker worden. 
 
Tegenover deze tiran een heel andere koning - een bedreigd kindje.  
Hij is daar waar niemand Hem verwacht,  
niet in het machtscentrum, in de grote stad, 
maar in de onbeduidende velden van Bethlehem. 
Hij dringt zich niet op, maar trekt vreemden aan, magiërs uit het Oosten  
door een lichtend teken in het donker - wat die ster ook moge zijn. 
Hij moet gezocht worden. 
 
De Albeheerser komt niet met machtsvertoon, wil niet overtroeven,  
maakt zich afhankelijk, doet een appèl: jij kunt mij helpen, er voor mij zijn  
En hij is te vinden tussen hen die ten dode zijn opgeschreven.  
De Koning van de vrede is voor de meest kwetsbaren bereikbaar,  
zingt de psalm van vandaag die volgt op de eerste lezing. 
 
Het is een bedreigd kind dat de wijzen vinden en dat Herodes wil doden. 
De redder der wereld wil naast hen staan die bedreigd worden. 
Hij zal zelf daardoor zelf slachtoffer worden. En dat is troostend! 
Wanneer je je na een groot verlies door God en mens verlaten voelt  
betekent het enorm veel voor je als dan iemand naast je komt staan,  
die niet veel zegt, maar jou met je verdriet in zich opneemt.  
De ander loopt niet weg maar draagt mee. Dan voel je je gesterkt, 
zeker wanneer je beseft hoeveel het die ander kost. 
Het geeft je het gevoel ook in de ellende kostbaar te zijn 
 
Een pastor bezocht ouders wier opgroeiende zoon was verongelukt. 
Maandenlang kreeg hij hun boosheid en verwijten aan God over zich heen. 
Juist toen hij dacht 'Doe ik er wel goed aan met te blijven komen?',  
werd hij op een avond opgebeld: 



"Pastor, gisteravond hadden we het over uw regelmatig bezoek. 
En ineens werd het ons helder: u komt echt voor ons." 
 
Dit Kind zal, als kwetsbare liefde buitensporig  geweld over zich heen krijgen.  
Ontdaan van alle macht zal Hij zijn zaak, onze toekomst,  
dan in handen leggen van de Eeuwige. 
En wat hij uit handen geeft krijgt hij omgevormd  terug:  
kwetsbaarheid die kracht wordt – zoals provinciaal Didier zei in zijn Kerstpreek, 
omdat de Levensbron zelf die kwetsbaarheid binnendringt en doordringt 
 
Nee, Gods helpende nabijheid is geen spectaculaire interventie van een hemels leger 
maar een proces dat van binnen uit, in het verborgen, begint in mij, in jou. 
Echte vrede is niet dat de vechtersbazen in bedwang worden gehouden,  
maar dat wij, jij en ik, allen van binnen veranderen: 
dat in ons liefde wordt geboren tegen haat of onverschilligheid in;  
dat we midden in het beestachtige de menselijkheid hoog houden,  
zoals Titus Brandsma deed in het concentratiekamp. 
Etty Hillesum noemt dit: 'een stukje van jou in ons redden',  
'God opgraven in geteisterde harten'. 
Dat de goede Geest naar boven komt, daar gaat het om. 
“Zal God niet de Geest geven aan wie Hem smeekt?" 
 
Hoe helpt God, hoe is Hij nabij? Wat is de macht van dit bedreigde Kind? 
Dat is niet op één noemer te brengen. 
Het lijkt op het visioen dat Jacob kreeg toen hij moest vluchten:  
een cirkelgang van engelen, één almaar doorgaande kringloop. 
In dit Kind daalt Gods liefdeaf, om dichtbij de mens te komen die om hulp roept, 
om ons pogen en wat in ons omgaat op tillen, aan Gods hart te drukken 
en het aan ons terug te geven als hernieuwde kracht om er te zijn 
En dit blijft zich herhalen 
Gij zult engelen Gods zien opstijgen en afdalen over de Mensenzoon,  
zal Jezus over zichzelf zeggen. 
  
Ook in de gaven van de wijzen zien we het uitgebeeld: 
het afdalen tot in de diepste nood: - de balsem-mirrhe van dood en begrafenis - ,  
het opstijgen naar de Eeuwige - de wierook - ,  
en de omvorming in Gods liefde, de enige vredesmacht - het koninklijke goud -, 
de liefde die zelf weer afdaalt en de noden van anderen op zich neemt. 
 
Echt geloven in dit Kerstkind is geen beperkt moment van rust, van vrede,  
maar deelnemen aan die voortdurende kringloop van God:      
staan naast de mens die lijdt, hem/haar in je opnemen en doen wat je kunt,  
en jouw pogen voor God brengen,  
om van de Eeuwige nieuwe kracht te ontvangen. 
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