Opnieuw leren verwachten — God is op komst!
overweging viering van Woord en Communie, Tweede Zondag van de Advent
10 december 2023 — Huis van Dominicus Utrecht

gelezen: Jesaja 40,7-5.9-11, Psalm 85,
2 Petrus 3,8-10.12.13; Marcus 1,1-8

1.
‘Luister, iemand roept’, zegt de profeet Jesaja. Het Marcus-evangelie echoot het en
spreekt van ‘een stem die roept in de woestijn’. De focus van de lezingen van
vandaag is niet onmiddellijk op de boodschap, maar op het feit dat er wordt
geroepen, om ons heen en misschien wel in ons, en in ieder geval tot ons. ‘Hoor’,
zegt Jesaja, ‘luister’. Daar begint het mee, met luisteren, met aandacht voor wat er
gebeurt en wat dat ons te zeggen heeft. Als wij hier in Nederland, als wij in de hele
Westerse wereld vooral overal problemen zien die wij moeten oplossen,
bedreigingen die wij willen afweren, angst voelen voor wat er allemaal gebeuren kan
en misschien wel al aan het gebeuren is, dan komt dat misschien wel allereerst
omdat wij niet meer echt luisteren, geduldig en net zo lang tot wij verstaan wat er
klinkt. Want wij hebben besloten dat de wereld, dat de samenleving, dat de
geschiedenis ons problemen opgeeft en dat wij die problemen moeten oplossen.

De profeet Jesaja ziet dat anders. Als je hoort: ‘Elk dal moet worden
opgehoogd, en elke berg en heuvel moet worden afgegraven; oneffen plekken
moeten vlak gemaakt worden en ruige gronden worden een vlakte’, dan kan dat
gemakkelijk klinken als een verzameling ingrijpende maatregelen. Maar waar het om
gaat staat ervoor en het Marcusevangelie herhaalt het: ‘Bereid de weg van de Ene,
maak zijn paden recht’. Het gaat niet om een landschap zonder heuvels of dalen,
Maar om het slechten van de barriéres voor wat wil komen, de stem die gehoord
moet worden, de boodschap die moet worden verstaan. Laat je oren uitspuiten, had
er ook kunnen staan. Stel je antenne goed af, je camera scherp, zorg dat dat wat
zich aankondigt niets in de weg wordt gelegd en ook echt aankomt. Dat is het
tegenovergestelde van je uit angst afsluiten voor wat er gebeurt, de problemen die
zich aankondigen proberen op te lossen, denken dat alles van jou, van ons en onze
vermogens afhangt. Dat zijn nu juist de bergen die moeten worden opgeruimd, de
dalen die gevuld moeten worden. Met geloof en vertrouwen in dat wat zich aandient.

2.

Daar hoort ook afstand nemen bij van de ingesleten patronen. Dat is het punt van het
optreden van Johannes de Doper. Hij ‘verkondigde een doop van bekering tot
vergeving van zonden’, zo lazen wij. Erkennen wat verkeerd was en is en daar
afstand van nemen, je laten bevrijden van wat voorkomt dat je open staat voor wat
naar je toekomt, zodat je werkelijk kunt ingaan op de boodschap die klinkt. En dan
wordt ons verteld dat heel Judea en alle inwoners van Jeruzalem zich door hem
lieten dopen in de rivier de Jordaan, en hun zonden beleden. Met andere woorden:
heel politiek Den Haag en heel bestuurlijk Brussel, heel de Maliebaan en heel het
Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk, en het hele Vaticaan. ledereen
snapte dat een nieuw begin nodig was. Voor we nu al te snel gaan denken dat de
tijden wel heel erg veranderd zijn, moeten we misschien eerst nog eens scherp
kijken en luisteren. Op tal van plaatsen lijkt ook in onze tijd de overtuiging is
doorgebroken dat veel — te veel — is vastgelopen en er fundamentele veranderingen
nodig zijn. In de kerk — denk aan het synodaal proces — en op tal van punten in de



samenleving. Het effect lijkt vooralsnog eerder verdeeldheid dan eensgezindheid,
maar de noodzaak van bekering en vergeving wordt breed ingezien.

Maar de vraag is: bekering naar wie of wat? Het evangelie van vandaag
verwijst ons allereerst naar Johannes de Doper, van wie wordt gezegd dat hij
gekleed ging in kameelhaar, en leren gordel om zijn middel had en leefde van
sprinkhanen en wilde honing. De oorspronkelijke toehoorders, de mensen voor wie
de evangelist Marcus zijn evangelie schreef, zullen in deze beschrijving onmiddellijk
de profeet Elia hebben herkend. Elia is al in het Oude Testament bij uitstek degene
die verstorend van buiten komt, De gebruikelijke gang van zaken onderbreekt. Hij
houdt zich niet aan de gebruikelijke dresscode of de laatste mode, maar straalt uit
dat hij uit de wildernis komt en dat daar de zogenaamde beschaving weinig vat op
hem heeft. Daar komt naar Bijbelse overtuiging de vernieuwing vandaan, . ‘Zie, Ik ga
jullie de profeet Elia zenden’, zo laat God een andere, latere profeet zeggen, de
profeet Maleachi (Mal. 3,22-24). Elia zal volgens Maliachi de kloven overbruggen en
tweestrijd strijd apaiseren, of zoals de profeet formuleert: het hart van de vaders naar
de zonen keren en het hart van de zonen naar hun vaders. De generaties leren zo
weer van elkaar en aan elkaar welke weg ze kunnen en moeten gaan. De stem van
Johannes de Doper is de oproep van Elia om opnieuw Gods volk te worden, en het
mogelijk te maken dat God opnieuw voor zijn mensen zorgt, ze de weg naar het
leven wijst in de plaats van die van oorlog en strijd, onderlinge tegenstellingen en de
vernietiging van elkaar en zo van onszelf — een weg waartoe wij ons telkens opnieuw
laten verleiden.

3.
Verderop in het Marcusevangelie lezen wij dat Jezus’ leerlingen vragen waarom er
toch wordt gezegd dat Elia eerst moet komen voordat Gods Gezalfde komt (Mc. 9,
11). Elia is gekomen, zegt Jezus, maar het heeft uiteindelijk niet echt geholpen. De
moeders en vaders hebben zich niet naar kun kinderen gekeerd, de dochters en
zonen zich niet naar hun ouders. De ommekeer waartoe Johannes de Doper oproept
vindt uiteindelijk niet plaats en Johannes wordt uit de weg geruimd. Dat zal ook met
Jezus gebeuren. Ook Hij zal met geweld opzij worden geschoven. Het begin van het
nieuwe leven zal daarom verborgen en omstreden blijven, schijnbaar worden
weggedrukt door het verbale en het fysieke geweld. De vrede zal overspoeld worden
door golven van strijd, genezende woorden zullen overstemd worden door woorden
die nieuwe wonden slaan. Van degene wiens komst Johannes de Doper aankondigt
en over wie wij hem hoorde zeggen dat Hij dopen zal met het vuur van de heilige
Geest, over diegene staat al bij de profeet Jesaja geschreven: ‘Hij roept niet en
schreeuwt niet, hij laat zijn stem niet horen op straat’ (Jes. 42,2). Vandaar het
blijvende belang van de oproep: ‘Luister, er wordt geroepen.’ Je kunt het gemakkelijk
negeren, je moet er je voor open stellen vanuit een besef dat wij alleen baat hebben
bij tederheid en omzichtigheid. Dat overstemmen van de pijn en de kwetsbaarheid
ons niet verder helpt, maar het niet breken van de geknakte riet en het niet uitblazen
van de kwijnende vlaspit ons doet leven, het als het even kan aanblazen ervan. Als
we opnieuw leren verwachten vanuit het inzicht dat wij iets nodig hebben en daarom
onze oren spitsen, onze ogen wijd open houden, dan zullen wij het horen en zien: het
misschien nog wat onwennige omhelzing van vrede en recht die uiteindelijk alles zal
omvaten.

De ergste vijand van geloof en uiteindelijk van het leven zelf, is niet ongeloof,
maar cynisme en wanhoop. Het is de overtuiging alles al gezien te hebben en te
weten dat het toch nooit echt iets wordt en dat volwassen en verstandige mensen



zich daarmee weten te verzoenen en er genoegen mee nemen. Het is de gedachte
dat wij alleen maar zelf kunnen zorgen dat wij niet tekort komen, zo nodig ten koste
van anderen. Naar Bijbelse overtuiging laat Gods komst zich niet tegenhouden. Hij
komt, zijn rijk is nabij, het nieuwe Jeruzalem wordt gebouwd, er wordt een nieuwe
hemel en een nieuwe aarde geschapen. De vraag aan ons is: zien wij en horen wij
het en hebben wij de moed er te midden van alle cynisme, ook die in onszelf, van te
getuigen? Dat de aarde kan genezen van het geweld dat wij haar aandoen en dat dit
al aan het gebeuren is. Dat mensen elkaar weten te vinden, over alle kloven heen.
Dat op tal van plaatsen met taaie trouw tientallen jaren lang gezorgd wordt: ik denk
daarbij met name aan die collega die na een leven lang zorg voor een humane
omgang met mensen zonder papieren nu met pensioen gaat. Hij zegt daarbij niet te
weten of wat hij deed werkelijk verschil heeft gemaakt, maar is ervan overtuigd dat
het, zoals hij het zegt, ‘ertoe dient’. Meer dan om verschil maken, meer dan om het
drukken van onze eigen stempel op de wereld en het leven, is het onze roeping ertoe
te dienen. Om aandacht te vragen voor de plaatsen waar blijkt dat een andere wereld
mogelijk is en al is begonnen. ‘Klim op een hoge berg met uw boodschap van
vreugde,’ zegt de profeet Jesaja, ‘verhef met kracht uw stem, verhef haar en wees
niet bang. Zeg: ‘Hier is uw God.” Durven wij, kunnen wij dat nog van harte zeggen?
Niet uit onszelf. Daarom: Bereid de weg van de Ene, maak zijn paden recht. Opdat
Hij komt.

Erik Borgman, lekendominicaan



