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Een broer van mij was gestorven, 
met wie ik mij verbonden voelde en tegelijk op afstand
- Je komt uit hetzelfde nest maar ieders weg gaat een heel andere kant op;
en je raakt wat vervreemd van de leefwereld van de ander -.
In het crematorium sprak zijn schoonzoon heel persoonlijk over hem:
hoe hij in mijn broer de warme vaderfiguur gevonden had 
die hij in zijn bloedeigen vader gemist had. 
Dat werkte op mij als een eye-opener, het verruimde mijn kijk op mijn broer:
De liefde van de schoonzoon hielp mij om door zíjn ogen te kijken:
en tot mijn blijde verrassing zag ik méér en kwam mijn broer dichterbij.

Zo ook blijkt de liefde van moeders voor hun ontvoerde of vermoorde kinderen
de aandacht van de wereld dichtbij hen te brengen: dat zij kostbaar zijn.
- Een slachtoffer zien langs de kant van de weg kan schokken en afstoten;
je hebt de neiging om door te lopen: liever niet naar kijken.
Hetzelfde slachtoffer zien in de armen van een schreiende moeder
wekt meeleven op: het toont beminnenswaard en kostbaar: 
als de schat van een liefhebbende moeder -.

Vanuit dit soort gewaarwordingen luister ik  naar het evangelie van vandaag.
Daar wordt gesproken over mensen in de problemen, in hun leven bedreigd: stervend van honger, 
niet beschut tegen de kou, migrant zonder burgerrecht, 
door ziekte of verkeerde keuzes in het verleden in sociaal isolement geraakt
- kortom: weggeduwd uit de gemeenschap der levenden.
Het zijn mensen die je liever ontwijkt – al genoeg problemen aan mijn hoofd.
Maar met hoeveel liefde kijkt onze Heer niet naar hen!
‘Wat je aan hen doet, doe je aan mij. Wie aan hen komt komt aan mij’

Het hele evangelie laat Jezus’ aandacht zien voor de kwetsbaren
die hij ‘mijn broeders’  noemt (‘en zusters’ zouden wij erbij zeggen)
Hij komt dichtbij, maakt contact, bevrijdt iemand uit isolement en verwarring
dat hij of zij weer mens met de mensen kan worden, anderen in de ogen zien, zodat zij elkaar 
eerbiedigen en welkom heten en zo bijdragen 
aan een nieuw rijk van vrede, Gods koninkrijk genoemd.
Hij weet zich verwant met hen, zo sterk dat hij tegen zijn eigen familie zegt:
Wíé is mijn broeder/zuster? Wie de wil doet van mijn Vader in de hemel;
en daarmee bedoelt hij geen kampioenen in Godsgetrouwheid, eerder mensen met gebreken; 
maar die zich wel laten raken door liefde die verbindt.

Jezus bezit een koninklijk vermogen: mensen optillen, bevorderen
de parel zien in de gesloten schelp die de ander soms is. 
Dat is het eigene van zijn koninklijke macht; 
niet een macht die klein maakt, wegduwt, maar anderen meer laat worden.
Christus koning vieren betekent dat je je hiervoor inzet: 



dat dít soort macht op aarde gaat heersen.
In die zin is het hooghouden van dát koningschap ook een politieke keuze.

Onze heer Jezus is onze broeder geworden
Hij heeft zich vereenzelvigd met mensen in hun kwetsbaarheid, 
zoals Hij zich ook met mij heeft vereenzelvigd.
Hij spreekt indringend door hen als zij niet voor zichzelf kunnen opkomen,
zoals ik zou willen dat Hij door mij indringend spreekt als ik het niet redt.
Hij is de stem geworden voor wie geen stem hebben.
Zoals het slachtoffer roept via de moeder die het omarmt
zoals het bloed van de onschuldige Abel riep door de aarde die het opving,
zoals de arme Lazarus in de schoot van Abraham de rijke confronteert,
zo doet de Heer door mensen in nood een dringend appel op ons.

Een liedtekst van Huub Oosterhuis geeft dit sprekend weer:

Stem als een zee van mensen
om mij door mij heen.
Stem van die drenkeling,
van dat stuk wrakhout,
dat een mens blijkt
als hij mij aankijkt.

Stem die mij roept: wie ben je,
mens waar is je broer?
Stem die mijn vliezen breekt
en mij bevrijdt, die
vuur uit steen slaat,
jij die mij ik maakt.

Stem die geen naam heeft, nog niet,
mensen zonder stem.
Stem als een specht die klopt
aan mijn gehoorbeen,
Woord dat aanhoudt.
God die mij vasthoudt.

Moge die Stem ons nimmer met rust laten.

Jozef Essing o.p.


