Viering 28ste zondag door het jaar
15 oktober 2023 - Huis van Dominicus
gelezen: Jesaja 25, 6-10a;
Psalm 23; Matteus 22,1-14
Ter inleiding
‘Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest’, we zongen het wel, net, maar zou het
echt? Voor mijzelf geldt het in ieder geval niet zomaar. Toen we dit lied
programmeerden bij de opening van de viering van vandaag was het nog geen
oorlog in Israél-Palestina. We hadden het hartverscheurende huilen nog niet gezien
van de moeders om hun bedreigde of ontvoerde of gedode kinderen, de schijnbaar
niet te stoppen humanitaire ramp zich nog niet zien ontvouwen, nog niet zo duidelijk
voor de zoveelste keer gezien dat wapens worden ingezet om problemen op te
lossen die helemaal niet door wapens kunnen worden opgelost.

Toch moeten we ons gereed blijven maken voor het feest. Dat vertellen de
lezingen van vandaag en juist nu blijkt hoe zinvol het is om een lectionarium te
hebben die je de lezingen aanreikt zodat je niet zelf hoeft te kiezen. Zo krijgen wij
van de apostel Paulus de tekst aangereikt die staan aan het slot van zijn brief aan de
christenen van Filippi, waarin hij zegt: ‘Ik kan volop eten en ik kan honger lijden, ik
kan in overviloed leven en ik kan armoede lijden. |k kan alles aan, dankzij God die mij
kracht geeft’ (Fil. 4,12-13). Deze gave van God komt naar hem toe in de steun die hij
krijgt van zijn broeders en zusters, ‘Die zijn een welriekende geur’, schrijft hij, een
aangenaam en welgevallig offer voor God’ en God zal hen op hun beurt geven wat zij
nodig hebben, daar is hij van overtuigt. Om te besluiten met: ‘Aan onze God en
Vader zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid! Amen’ (vers 18-20).

Juist als de druk groot is en wij het dreigen te vergeten, is het van belang dat
wij elkaar herinneren aan het feest dat God voor alles en allen in petto heeft. En dat
wij daar alvast een voorschot op kunnen nemen door elkaar te trakteren op troost,
elkaar te féteren met goedheid en zorg. en elkaar elkaars medeleven en
betrokkenheid cadeau te doen.

Overweging

1.

In 1987 was de lezing uit de profeet Jesaja die wij zojuist hoorden de eerste lezing in
de eucharistieviering bij ons huwelijk. Natuurlijk dacht geen van ons dat ons leven
samen één groot feest zou worden, met alleen maar verrukkelijke uitgelezen
gerechten en belegen wijnen. Het was andersom: in het leven samen geloofden wij
iets gevonden te hebben dat God naar Bijbelse overtuiging voor de hele schepping in
petto heeft. Op de dag dat Hij de bedekking wegneemt die over alle volken ligt, de
sluier die alle naties bedekt. zullen alle volkeren zijn volk blijken te zijn, alle mensen
Zijn mensen, en alle schepselen zullen blijken te behoren tot een omvattende
gemeenschap. In de tussentijd hebben Anja en ik natuurlijk moeten constateren dat
we toen geen idee hadden wie of wat wij allemaal nog aan tafel zouden krijgen.
Vrienden en vriendinnen, kinderen en geliefden van kinderen, kinderen van vrienden
en vriendinnen, kinderen van kinderen: dat viel allemaal nog binnen de
verwachtingen en was ook gewenst. Maar er waren ook de geschiedenissen van en
met familieleden, de steeds verrassende en niet zelden schokkende geschiedenis
van de werelddie niet genegeerd kan en mag worden. Er was de pijnlijke en
vreugdevolle geschiedenis van en met de kerk. Er waren verborgen aspecten van en
nieuwe ontwikkelingen in onze eigen geschiedenis, lang niet allemaal aanleiding tot



trots of een rechtstreekse bijdrage aan het geluk. Zeker niet op elk moment zouden
wij spontaan opnieuw met de profeet Jesaja van een feestmaal hebben gesproken.

Tegelijkertijd ontdekten wij — en dat zijn we nog altijd bezig te ontdekken — dat
er uiteindelijk aan tafel voor alles ruimte is voor zover het ons lukt er werkelijk ruimte
voor te makenen niets buiten te sluiten. Of liever, voor zover het ons lukt in te zien
dat het leven niet ons feestje is,Maar wij genodigden zijn. Het huwelijk is uiteindelijk
geen privéfeestje voor de echtelieden. Wij zijn voor een ongekend groot feest
uitgenodigden mogen nu alvast leren met een aantal tafelgasten goed te
converseren, elkaar naar vermogen te bedienen en ter wille te zijn, te voeden en bij
de conversatie te betrekken. Zodat wij voorbereid zijn op onze rol als het voluit
losgaat.

2.

Een tafel kan een feestelijke tafel van het goede leven worden als je niet steeds met
hetzelfde vertrouwde gezelschap aan tafel blijft zitten. Van Sint Dominicus is bekend
dat toen hij 12 medebroeders had verzameld voor zijn nieuwe orde van predikers, hij
ze twee aan twee uitzond. Want, zo zei hij, graan dat bij elkaar blijft liggen, gaat
rotten. Alleen als het wordt uitgestrooid, brengt het vrucht voort. Wie erop uittrekt,
brengt wat van zij of hij aan de eigen tafel heeft opgedaan naar anderen, maar
brengt ook iets van wat hij of zij elders opdoet mee aan de eigen tafel. Zo wordt het
een steeds rijkere dis. In deze geest spreekt paus Franciscus graag over de kerk:
door alles en iedereen die zij in zichzelf opneemt wordt zij steeds meer als ‘een bruid
die zich met haar juwelen siert’, naar opnieuw een woord van Jesaja (Jes. 61,10; vgl.
Evangelii Gaudium no. 116).Dat geldt des te meer als je je, zoals ook van Dominicus
wordt verteld — het was de bedoeling dat daarvan een plaatje op jullie boekje zou
staan, want dit is wat de dominicaanse traditie zijn negende gebedshouding noemt —
dit geldt des te meer als je geregeld helemaal van het jouw bekende gezelschap van
je broeders en zusters afzondert om in gesprek te gaan met de wereld waarin je
terecht gekomen bent en waar je doorheen trekt, en je alles wat je daar te horen en
te zien krijgt in de ruimte van God brengt. Dat wil zeggen: in de kerk, zeker, maar ook
in je eigen hart en je eigen ziel, je eigen innerlijk. Wij zijn immers, zoals de apostel
Paulus zegt, Gods tempel en de Geest van God woont in ons (1 Kor. 3,16). Zo kom
je dan verrijkt met anderen samen en heb je niet alleen iets om over te praten, maar
je bent verandert je hebt een nieuw zelf om met de anderen te delen.

Dat moeten je dan wel willen. In het evangelie maakt Jezus erop attent dat
velen het feest waartoe zij zijn uitnodigt niet willen. Vooral nota bene degenen die de
tekst als vanzelfsprekend ‘gasten’ noemt en van wie je dus zou denken dat zij erop
wachtten te worden uitgenodigd. Maar zij blijken wel iets anders te doen te
hebben.Als de koning met zijn uitnodiging blijft aandringen, mishandelen en
vermoorden zij zelfs zijn dienaren. Alles blijkbaar beter dan aan een
gemeenschappelijke tafel zitten en zo misschien te ontdekken dat ik niet het centrum
van de wereld ben, maar dat we met alle schepselen verbonden zijn door
onzichtbare banden en vormen en samen een soort universele familie vormen, zoals
paus Franciscus schrijft in zijn encycliek Laudato si’ (no. 89). Alles blijkbaar beter dan
de kans lopen te gaan inzien, dat de producten van de eigen akker en de opbrengst
van de eigen handel niet het meest tot hun recht komen als je ze voor jezelf houdt,
en dat geluk niet iets is wat je op je eentje kunt vasthouden, maar dat je ervaart als je
je leven deelt. Alles blijkbaar beter dan misschien uit te vinden dat er als er werkelijk
gedeeld wordt, geen schaarste is en voortdurend dreigend tekort, maar voor ieder
ruim genoeg. Het lijkt onze wereld wel.



3.

Dus nodigt de koning anderen uit op zijn feest. Mensen die wel willen komen. Van
alles door elkaar, zegt de tekst, slechten en goeden. Mensen van overal, van de
kruispunten van de wegen, de Henks en Ingrids, de Fatima’s en Mohammeds, de
Jeffreys en Samanthas, mensen die uit ervaring weten dat er niemand aanspraak
kan maken op geluk en dat als je het ten deel valt, je er het beste zo snel mogelijk
van kunt profiteren door het te delen, want gedeelde vreugde is dubbele vreugde.
Mensen die weten dat als ongeluk anderen ten deel valt, Het goed is naast haar of
hem te gaan staan of zittenen het verdriet en de pijn te zien en te delen — dat ook al
kun je niets doen je dan toch iets doet.Soms dreigen zij die kennis misschien kwijt te
raken, zoals wij haar waarschijnlijk regelmatig dreigen kwijt te raken, zoals ik haar
steeds opnieuw kwijt dreig te raken, maar zij laten zich erop aanspreken als ze op de
uitnodiging ingaan. Dat is om te beginnen genoeg.

Om te beginnen, want er is ook het niet alleen op het eerste oog vreemde slot
van Jezus’ parabel: de bruiloftsgast zonder bruiloftskleding. lemand die je van de
straat hebt laten plukken verwijten dat hij niet naar behoren gekleed is: dat is toch
buitengewoon onredelijk! Dus je vraagt je af — ik heb mij vaak afgevraagd — waar die
bruiloftskleding voor staat. Jezus zegt er niets over en vertelt alleen dat de koning de
persoon zonder bruiloftskleding van het feest laat verwijderen. Hij wordt ongeschikt
geacht om te feesten en misschien is dat ook wel waar het om gaat: als puntje bij
paaltje komt moet je bereid en in staat zijn om feest te vieren. Het gaat er niet om dat
je in de juiste stemming moet zijn, in de uitnodiging van het feestje van Jezus staat
niet, zoals vroeger soms bij de aankondiging van een schoolreisje: Neem je goede
humeur mee. Het gaat er ook niet om dat je iets te delen moet hebben. Het is bij God
niet wat in het Engels een Dutch Party heet, waarbij iedereen iets meeneemt. Je
hoeft bij God alleen jezelf in te brengen. Dat wil echter zeggen: jezelf op het spel
zetten, bereid zijn zelf op het spel te staan. Dat is: geschikt zijn voor het feest.

4.
Als Jezus de parabel van de onwillige bruiloftsgasten vertelt, is hij volgens het
Matteus evangelie al in Jeruzalem. Dat wil zeggen: in het hol van de leeuw, de plaats
waar zijn tegenstanders heer en meester zijn, degenen die hem willen doden. Toch
houdt Jezus ook daar vol dat zij door hun optreden het feest van alles en allen niet
zullen kunnen blokkeren. Zij zien in alles een gevaar en een bedreiging, in Hem in
het bijzonder, maar Hij blijft dwars door alles heen — nederlaag en uitzichtloosheid,
geweld en vernietiging, moord en doodslag — Hij blijft dwars door alles heen Gods
bruiloftsfeest verwachten. Hij nodigt zijn leerlingen uit, en daarmee ook ons,
datzelfde te doen. Door anderen te helpen dat feest te blijven verwachten als haar of
hem de moed in de schoenen zinkt, de desillusie te massief wordt, de angst te groot,
de pijn teveel. Hij nodigt kortom ons uit mee feest te vieren door anderen uit te
nodigen mee feest te vieren.

Laten we dan elkaar, laten we dan met het Zonnelied van Franciscus van
Assisi alle schepselen en de hele schepping uitnodigen om te midden van alles wat
ons ervan af probeert te houden Gods feest van gemeenschap te vieren. Laten we
tegen alle geweld in het lied van verbondenheid en onderlinge tederheid zingen en
steeds weer zingen en blijven zingen. Want zo zingen wij uiteindelijk God hoogste lof:
‘Looft God en dankt en benedijdt en dient hem vol ootmoedigheid’.

Erik Borgman, lekendominicaan



Voorbeden

Mogen onze gebeden opstijgen

als wierook tot voor Gods aanschijn

als wij bidden dat Gods shalom,

het feest van zijn rijk van vrede en recht doorbreekt

in ons en door ons,

ten behoeve van allen en alles.

Zo bidden wij:

HEER, VERHOOR MIJN GEBED, LAAT MIUN ROEPEN U BEREIKEN

Wij bidden om geloof, God,

geloof in vrede,

in een einde aan geweld,

in vrijheid voor ieder,

in de waardigheid van alles.

Dat wij blijven uitzien naar uw rijk,

dat wij openstaan voor uw aanwezigheid,
en vertrouwen in uw toekomst.

Zo bidden wij:

HEER, VERHOOR ONS GEBED...

Wij bidden om hoop, God,

voor de wanhopigen die geen uitweg zien
en daarom tot alles in staat zijn,

voor de cynici die niemand meer vertrouwen
en daarom nergens toe komen,

voor de onverschilligen

die zich niet langer durven te laten raken.
Dat wij uit blijven op verandering,

ons verheugen in elke keer ten goede,
elkaar bemoedigen en toekomst gunnen.
Zo bidden wij:

HEER, VERHOOR ONS GEBED...

Wij bidden om liefde, God.

Om een einde aan haat en tweedracht,

een breuk met moedwillige blindheid,

een beweging weg van schuld en wraak.

Dat wij ons herkennen in elkaars pijn,

dat wij gemeenschap vinden in onze gemeenschappelijke kwetsbaarheid
en wij zuster- en broederschap ontdekken

in ons verlangen te leven in vrede en veiligheid.

Zo bidden wij:

Heer, verhoor ons gebed...



