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ELKAAR VASTHOUDEN – JE BROEDER/ZUSTER WINNEN
Ezechiël 33, 1-9; Romeinen 13, 8-10; Matteüs 18, 15-20

Geen gemakkelijke boodschap, dit evangelie van vandaag: 
spreek een ander aan op fout gedrag. 
Groot ricico dat je naar je hoofd geslingerd krijgt: ‘Waar bemoei je je mee?’
En leidt het niet tot selectieve verontwaardiging?
Ouderen herinneren zich hoe zwangerschap voor het huwelijk te schande werd gezet
terwijl gezwegen werd over woekerwinsten ten koste van arbeiders of leefmilieu;
de misdaad begaan in driedelig pak bleef buiten schot.
Bovendien: verwijt vaak niet de pot aan de ketel...?
Dus waar begin je aan als je de ander kapittelt?

Wel: wat je niet moet doen is de ander wegzetten vanuit een tegenstelling:
wij, de goeden, tegenover jou, de slechterik. Dat wil het evangelie juist niet.
Sleutelwoord is daar: je broeder (aan te vullen met je zuster) winnen.
Dat is; zorgen dat die niet buiten de boot valt,
dat hij of zij de kerk niet ervaart als een vijandige gemeenschap tegenover hem of haar.

Maar hoe laat je dat voelen; hoe doe je dat? 
Een oud bijbelboek heeft hierover een sprekend en helder verhaal
Koning David heeft een perfecte moord begaan. 
Hij begeerde de vrouw van een van zijn officieren
en liet hem, zijn trouwste man, geruisloos verdwijnen … 
(Waar horen we dit meer?)

God stuurt de profeet Nathan naar hem toe. Maar deze begint hem niet uit te kafferen.
Hij vertelt over een arme man die maar één schaap heeft, dat hij koestert en vertroetelt
Hij heeft een rijke buur met honderden schapen. Die rijkaard krijgt bezoek
en laat die nou, zo gierig als hij is, niet uit zijn eigen kudde een schaap nemen
maar dat ene van die arme buur roven en slachten.
Als David dit hoort is hij diep verontwaardigd: ‘Die schoft verdient niet dat ie nog leeft’
Dan zegt de profeet: ‘Jij bent die man’.

Wat is de aanpak van die profeet? Hij begint niet met het slechte maar met het goede: 
het vermogen van David om zich te verplaatsen in een ander, in die arme man; 
zodat hij vanuit dit inleven zelf een oordeel uitspreekt.
Hij wordt uit zijn ego getrokken en staat even in de schoenen van de ander.
Zijn vernauwde bewustzijn – ik of de ander – wordt verbreed naar – de ander als ik
Gemeenschap staat of valt met dit vermogen van mensen:
kunnen kijken vanuit de positie van de ander.
Waneer dit vermogen wegvalt, zien we de samenleving verharden

Wat Nathan deed doet me denken aan de fijnste reprimande die ik ooit kreeg.
Het gebeurde op de middelbare school, een gymnasium gerund door paters. 
Tijdens de pauze tussen twee lessen - ik was toen dertien/veertien jaar -
liep een oude pater, leraar Franse taal, wat mank over de gang.
Lacherig ging ik, op enige afstand achter hem, zijn bewegingen nadoen
Tot ik in de kraag gegrepen werd door de wiskundeleraar die me strak aankeek.
Ik verwachte een stevige uitbrander. maar hij zei:



‘Als jij zo oud bent als hij en ik zie je zó lopen, dan neem ik mijn petje voor je af.’
In eerste instantie was ik beduusd; toen viel het kwartje.
Als jij zo oud bent als hij en zó loopt ...: het verplaatste mij in die oude pater.
Ineens stond ik in zijn schoenen, keek ik vanuit zijn positie.

Dit evangelie is vaak ingezet om mensen te kijk zetten op het zondaarsbankje, 
of hun de communie te weigeren.
Maar de beweging van de tekst is omgekeerd: 
niet wegstoten uit de gemeenschap maar erin houden.
Sleutelwoord is hier ‘Je broeder winnen’: hem terugbrengen,
de bewustzijnsvernauwing doorbreken, zodat hij er weer bij hoort 
en niet in zijn zelf gebouwde isoleercel gevangen blijft. 
En vergeten we niet wat Paulus aan ons schrijft:
Blijft elkaar niets anders schuldig dan de onderlinge liefde.
De tekst van het evangelie laat dan ook zorgvuldigheid zien naar de dader:
haal heel de gemeenschap er pas bij, als al het andere niet leidt tot een ommekeer.

Als er één is die erop is gericht anderen te winnen, dan is het wel Jezus.
Denk aan de manier waarop Hij met zijn tegenstanders, schriftkenners, omging:
Hij vertelde een verhaal - het nam hen mee naar een situatie
waarin ze zelf onbevangen konden denken
 - zijn vertelling eindigde met: ‘Wat denk je er zelf van?’,
Of hoe Hij tollenaar Zacheus aansprak: hij legt hem niet vast op zijn verleden
maar ziet hoe deze in beweging komt; en hij versterkt die beweging.
Ik wil jouw gast zijn: ik vind het fijn als je mijn gastheer bent. Dat turnt Zacheüs om;
hij proeft de zaligheid van gewaardeerd worden en verbondenheid.
- heel iets anders dan in het tolhuis loeren op kansen om anderen af te persen.

Sint Dominicus, zo wordt verteld, maakte medebroeders blij als hij hen terecht wees.
Kennelijk hoorden zij liefde onder zijn woorden: zij voelden zich gewaardeerd.
Wil je een ander winnen? Spreek hem dan aan op zijn potentieel, een kans in hem.
Dat klinkt als dat zinnetje uit een lied van Herman van Veen: 
‘Jij kunt de wereld een beetje mooier kleuren'. ‘Ik?’ ‘Ja, jij !’



VOORBEDEN

Bidden wij tot onze God
die niemand wil uitsluiten
en enkel bedacht is op verzoening:

Om een nieuwe wereld 
waarin niemand leeft voor zichzelf
maar mensen elkaar zoeken 

Voor allen die groot onrecht hebben begaan:
dat zij tot inkeer komen en oprecht hun schuld bekennen;
dat er verzoening komt met hun slachtoffers .

Dat in ons midden het zeggen van de waarheid
samengaat met liefde voor de ander
die het beste naar boven haalt.

Dat wij niet uit zijn op ons eigen gelijk
maar willen horen
wat anderen ons te zeggen hebben.

Bidden wij om het besef
hoezeer ons eigen leven wordt gedragen
door Gods barmhartigheid en die van anderen



GEBEDEN

Gij die op ons wacht
tot wij ons bekeren tot U,
richt ons op uit verlammning en pijn.
Maak ons nieuwe mensen
en doe heel de wereld
de genezende kracht ondervinden
van uw liefde die zichtbaar is geworden
in Jezus Christus uw zoon,
onze broeder en onze heer.

Geprezen zijt Gij
om het brood dat ons voedt
en de wijn die ons verblijdt,
vruchten vande aarde
werk van onze handen
en gave uit uw milde hand ontvangen.
Laat dit brood en deze beker
ons verzoenen met U en met elkaar
en schenk ons een hart
dat vergeving zoekt en vrede
door Jezus Christus onze heer

Gij die ons bidden hoort
en onder ons aanwezig zijt
in alle goedheid en vergeving
die wij van elkaar ondervinden:
bevestig uw vrede onder ons
en moge uw koninkrijk komen
waarin wij eindelijk mensen zijn
naar het beeld van uw Zoon
die onze vrede en verzoening is,
Jezus Christus, onze broeder en heer.


