
Overweging zondag 6 augustus 2023 - Gedaanteverandering van de Heer 
- Dominicusfeest - Dominicuskerk, Utrecht

IN DE PASSIE PASEN ZIEN: Dominicus’ contemplatie   Daniël 7,9-14  Matteüs 17,1-9

Einde veertiende eeuw vervaardigt een anonieme auteur
een klein stripverhaal : Dominicus in gebed.
Wat opvalt in die afbeeldingen is dat ze zo lijfelijk zijn.
Dominicus bidt met heel zijn lichaam; hij ligt op de grond; 
staat te gebaren, reikt naar de hemel.
Zijn bidden is geen denken aan God dat zelf op afstand blijft.
Hij gooit zichzelf er helemaal in, zouden wij zeggen,
in een gepassioneerd gebed.
Broeders die hem meemaakten zagen tranen uit zijn ogen komen.
Wat hem bewoog, blij maakte of verdrietig, bracht hij voor God.

Niet een God op afstand, hoog en ver van ons vandaan
maar present in een mens aan een kruis,
uit wiens zijde een grote straal bloed stroomt
in de richting van de bidder
Kan het niet wat minder, zijn we geneigd te denken
bij het zien van de afbeeldingen.

Nee. Want niet de sensatie om het bloed heeft de schilder op het oog
maar de diepste intentie van die gestalte aan het kruis.
Zoals Dominicus zich binnenste buiten keert, alles openlegt
zo geeft de Gekruisigde zich helemaal, tot de laatste druppel.
Het bloed is hier het leven dat uit hem stroomt,
leven dat hij niet voor zichzelf houdt.
Hij geeft alles wat in hem is, wat zich in hem roert, zijn compassie.
Zij die hem kruisigden dachten zijn leven weg te nemen,
maar hij laat het juist aanwezig zijn:
hij geeft het aan ons, zonder maat te houden.
Zoals men ook dacht hem de adem te benemen
en juist het omgekeerde gebeurt: zijn levensadem gaat uit naar ons
en bekrachtigt daarmee wat God al vanaf het begin doet:
zijn Adem van leven in ons blazen.
Wat er uitziet als dramatische ondergang in menselijke kwetsbaarheid
is uiting van goddelijke kracht, die sterker is dan alle geweld.
Wat zich toont als afbraak van gemeenschap, triomf van haat,
is uitbreken uit zelfbehoud, het leven delen met anderen.

Toevallig - of is het geen toeval, - is Dominicus gestorven op de dag
dat de kerk de gedaanteverandering van de Heer viert – 6 augustus.
Drie intimi van Jezus zien hem hoog op een berg van gedaante veranderen.
Voor hun ogen wordt zijn gestalte oogverblindend als de zon.
Ze begrijpen de bedoeling ervan eerst niet:
“Laten we drie hutten/tenten bouwen”, om in dit hemels visioen te blijven
Maar dan komt er een wolk om Hem heen en klinkt er een stem:
"Deze is mijn zoon, mijn veelgeliefde",
woorden die ook klonken bij de doop toen hij kopje onder ging,



en al eerder in een lied van een profeet over de lijdende knecht.
Niet voor niets begint dit verhaal met de woorden ‘zes dagen later’
- na het gesprek namelijk van Jezus met zijn leerlingen over zijn lijden;
- zes is ook het getal van het lijden.
En het gebeuren eindigt hiermee, dat zij van de berg afdalen, 
weg uit hemelse sferen, het harde leven in

Zo gelezen wordt de bedoeling van het verhaal helder: 
in deze lijdende ‘mensenzoon’ - 1e lezing - komt Gods kracht aan de dag,
in deze figuur in wie het leed van de wereld zich samenbalt, 
Zoals het sterk verwoord wordt in het lied Gij zijt in glans verschenen:

Uw marteling, uw lijden, in aller wereld nood,
uw kruisgang door de tijden, uw dagelijkse dood:
het straat voor onze ogen, het glanst uit alle pijn.
Aan haat en hoon onttogen blijft Gij onz' glorie zijn!

Bidden als Dominicus betekent relatie, levende uitwisseling:
jezelf open leggen voor God, die zich niet terughoudt maar totaal geeft.
Dominicus, midden in de wereld tussen zijn broeders,
bracht zijn tijd, een roerige gewelddadige tijd, voor God.
Het gebed was een manier om ermee om te gaan: - met wat niet goed is, 
Hij werd er niet door verslagen, verbitterd of agressief. 
Want midden in het kwaad om hem heen
zag hij de nabijheid en betrokkenheid van de Gekruisigde aan het werk
sterker dan alle negatieve krachten bijeen;
Gods geduld en grootmoedigheid, 'die ook met puin weet te bouwen'.
Hij kon ter hand nemen – het werk van de prediking, 
omdat hij uit handen kon geven.

Van Dominicus wordt verteld dat hij ‘s nachts bad in tranen
en overdag een mens was van wie blijdschap uitging.
Dit lijkt een tegenstelling; in werkelijkheid hangen die twee samen
Hij bracht de ellende voor God
en stelde zich open voor die Ene, die oneindig meer kan dan wij denken.
Zijn voortdurend gesprek met de Heer aan het kruis
leerde hem in de passie, het lijden, Pasen te zien.
Daarom kon hij, door zijn gebed in tranen,
voor anderen een blijmoedig en opbeurend mens zijn.

Jozef Essing o.p.


