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Wijsheid 12, 13.16-19; Ps. 86; Romeinen 8,26-27; Mattheüs 8,24-30

Beste mensen,

Wat kunnen verhalen en verhalenvertellers een indruk maken!
Niet voor niets begon het nieuwste boek van Frits van Oostrom,
net gepensioneerd als hoogleraar Middelnederlandse letterkunde,
met een hoofdstuk over zijn leermeesters,
de onderwijzer op de lagere school, de leraar Nederlands nadien
en de hoogleraren toen hij Nederlands studeerde in Utrecht.
Rasvertellers waren zij, en hij kan er ook wat van.
Een prachtige inleiding op een meeslepende studie
over een zeldzaam goed verteld dierenepos, Van de vos Reinaerde.
Ook dat werk is vol van kleine en grotere verhalen en vertellingen.

Wat langer dan zo'n verhaal uit de dertiende eeuw
luisteren mensen al naar de verhalen uit de Schriften,
luisteren de leerlingen van Jezus naar wat Hij te zeggen had,
en vaak vertelt hij hen verhalen of beeldende gelijkenissen.
Voor mij is het sterke van gelijkenissen dat ze je helemaal meenemen
een verhaal in, alsof je zelf erbij bent, sterker nog,
alsof het om jou gaat, jouw houding, jouw keuzes, jouw doen en laten.

Daarmee doe je volgens mij precies wat Jezus ermee wilde:
door verhalen te vertellen wilde hij het echte leven
waarin jouw geloof, jouw manier van leven, vorm krijgen,
zo dicht mogelijk bij mensen brengen.
En als zulke vertellingen ons nu nog letterlijk aanspreken
is dat precies de bedoeling ervan!

Waar in de media nog wel eens de visie klinkt
dat geloven bestaat uit het aanvaarden van een aantal stellingen,
al dan niet bewust of beredeneerd,
komen in de gelijkenissen geloof en verbeelding bij elkaar.
De geloofswaarheden zijn er ongetwijfeld,
maar het is alsof die even aan de zijlijn worden gelaten.
Een regel uit een kerklied schoot me te binnen:
Het zal om onszelve gaan.
U en ik, wij allemaal, ook degenen die er vandaag niet zijn,
iedereen wordt uitgenodigd en uitgedaagd
om een gelijkenis binnen te gaan
en haar of zijn plek daarin te vinden en ervaren.



Jezus legt zijn leerlingen ook uit waarop de figuren en onderdelen
in de gelijkenis van de zaaier slaan.
Volgens mij heeft Hij iets heel herkenbaars op het oog,
onze neiging tot uniformering, zuiverheid en perfectie.
Tegelijk met het goede zaad groeit ook het kwade zaad op,
en dat mag van Jezus blijven staan tot het moment van de oogst,
het moment van het oordeel.

Behalve over het belang van beeldspraak om iets te begrijpen
gaat het vandaag ook en met name over je zelfbeeld:
ben jij zelf iemand die meteen de mindere en kwade kanten
met wortel en tak wil verwijderen, niet wil dulden dat die er zijn?
Hoe zit het dan met jou in het algemeen? Zie je dingen graag zwartwit?
Ben jij, ben ik, zijn wij dan zo volmaakt?
Is er bij God niet juist ruimte voor vergeving en genade?
We mogen er toch zijn voor God zoals we zijn, met hebbelijkheden en al,
met je zonden en fouten, butsen en deuken?

Als wij denken te zaaien voor Gods Koninkrijk
is dat in Jezus' ogen juist niet een kwestie van
een leven lang werken aan een onmogelijke utopie,
met nog meer volmaaktheid dan de gemiddelde heilige!
Het is eerder voor lief nemen dat er behalve goede dingen
ook minder geslaagde dingen en momenten zullen komen.
Sowieso is geloven eerder een vorm van zijn, een levenshouding
dan iets om rechtstreeks te vertalen in een soort masterplan
of een overzichtelijk project voor je leven.
Zo zou je het Koninkrijk Gods reduceren tot een zoveelste ideologie.

Gelukkig maar dat Jezus het niet laat bij één gelijkenis over zaaien!
In de gelijkenis precies vóór het evangelie van vandaag
horen we over verschillende resultaten van het zaaigoed,
en bij Marcus klinkt: het zaad groeit 's nachts, maar de boer weet niet hoe...

De andere lezingen van vandaag werpen eveneens hun licht
op het beeld van het zaad en de akker: het boek Wijsheid roept ons op
om wijs te worden door voor ogen te houden wie God is,
dat Hij alleen de bron van gerechtigheid is,
een rechter die zacht zijn oordeel uitspreekt,
vol ontferming ook, zegt Psalm 86 nadrukkelijk.

De apostel Paulus spreekt beeldend over het zuchten van de Geest in ons,
waarmee hij lijkt te doelen op het vele dat ons diep raakt en bezielt
maar dat je niet kan uitdrukken.
Zou dat niet onder andere het verlangen zijn om werkelijk wijs te worden,
en een diep verlangen naar ontferming, naar recht om gerechtigheid?



Is dat niet het verlangen dat mensen in beweging brengt,
uit de benauwdheid van eigen gelijk en zorgen haalt,
dat je opent naar anderen, mensen zoals jijzelf,
dat je de Levende zelf ervaart?

Recent verscheen er een boek van Arjan Broers
met een titel die nieuwsgierig maakt, De beste helft van je leven.
Ik wil het boek hier bewust niet samenvatten,
ik ga niet vertellen wat er allemaal ter sprake komt.
Wijsheid is het hoofdthema,
en het gaat bij uitstek ook over je vermogen tot verbeelding,
tot anders kijken naar jezelf en naar het leven.
Het is beslist net zo'n leesavontuur als het boek over Reinaert de Vos,
maar verder heel anders...

Het grootste avontuur is lezen in en leven met de Bijbel, het Boek der Boeken,
omdat daarin het leven voluit te vinden is.

Voorbij aan nut, voorbij aan planning,
voorbij aan de beeldspraak van de huidige economie
die ons doen en laten zo diepgaand beheerst en beïnvloedt,
zijn er verhalen over mensen en hun weg.
Meer dan feiten, grafieken en tabellen
spreken verhalen over leven, vanuit leven,
vanuit geloof ook dat is beleefd, verbeeld en geleefd,
onopgesmukt, zonder digitale nabewerking, dus met bloopers en erger dan dat.

Het is een weg voor iedereen en tegelijk de meest koninklijke weg,
een weg die je al iets kan laten proeven van Gods koninkrijk,
van God die je tegemoet komt in het hier en nu.
In het leven kun je geen dag overslaan, niets eruit knippen,
want dan zou je niet elke dag wijs zijn in wat je meemaakt...
God wil mensen niet overslaan, maar er zijn zoals Hij is,
zoals Jezus het voorleefde en belichaamde,
zoals zijn Geest in ons ademt en voortleeft,
vandaag en voorgoed.
Amen.

Otto Vervaart, lekendominicaan


