
GASTVRIJHEID AAN WIE NIET WELKOM ZIJN - WIE U OPNEEMT NEEMT MIJ OP    

Dertiende Zondag door het jaar - 2 juli 2023 - Dominicuskerk, Utrecht
lezingen: 2 Kon. 4,8-16    Mat.10,37-42

Keti koti: wij vierden dat de ketenen zijn verbroken van de slavernij;
de koning heeft in een indrukwekkende toespraak vergeving gevraagd
Maar daarmee is geen punt gezet achter wat daaronder schuil gaat:
je verheven achten boven anderen, hen kleineren en wegzetten. 
Ik zag de documentaire ‘De blauwe familie’ die discriminatie aankaart
binnen de politie van collega’s die zwart zijn, homo of moslim, 
en hoe het medewerkers vergaat die dit aanklagen binnen hun korps
Zij worden niet gehoord, eerder monddood gemaakt door de leiding,
niet begroet als helden die misstanden aan durven pakken
maar eruit gegooid als verraders, die het eigen nest bevuilen.

Als er één ding kenmerkend is voor Jezus’ optreden,
is het wel het omgekeerde: waar wij grenzen trekken doorbreekt hij die.
Hij eet met tollenaars, met mensen die met de nek aangekeken worden
Daarmee doorbreekt hij de gedragscode,
het wij-gevoel dat het moet hebben van zich-afzetten tegen anderen.
Hij zegt: ‘Als je alleen maar uitnodigt die jou terug uitnodigen.
Wat draag je dan bij? Je gedraagt je dan niet anders dan de anderen:
je blijft in je eigen kringetje, waarin je je veiligheid, je zekerheid zoekt.
Dan komt er nooit iets terecht van waar ík op uit ben: verbinding
Dan blijft het ‘wij’ tegenover ‘zij’.’

Maar verbinden is bedreigend, een breuk met een diepgewortelde cultuur
- kappen met wat gewoon geworden is in de samenleving 
Wie vijanden aanwijst om tegen hen te strijden
wint nog altijd meer aanhang dan degene die verbindt,
Zie op oude journaalbeelden een massa uitzinnig brullen 
‘Sieg Heil. Wir über alles’
of populisten nu, die naar zondebokken wijzen en worden toegejuicht.
Wie probeert te verbinden wordt overschreeuwd als storende dissonant
Leerling zijn van Jezus betekent meegaan in zijn doorbreken van grenzen en dus – net als
Hij – in de gevarenzone terecht komen -,
het opnemen voor klokkeluiders - profeten niet welkom in eigen kring’ -
en daarmee het risico lopen te delen in hun lot.
Als je als kerk vreemdelingen opneemt, van andere kleur of godsdienst,
word je vanuit onze tijd bepaald niet toegejuicht
het is moeizaam roeien tegen de stroom in,
tegen een klimaat dat welbewust migranten en asielzoekers ontmoedigt 
Mij volgen – zegt de Heer – betekent mijn kruis opnemen.

Wat biedt onze Heer aan degenen die mét Hem proberen te verbinden
of zich op een of andere manier solidariseren met uitgestotenen,
door hen op te nemen, gastvrijheid te bieden, een schuilplaats, 
of zoiets bescheidens als een glas water?
Zo iemand deelt in de zegen/bescherming  van de allerhoogste,
haalt God zelf in huis die zich met hen vereenzelvigt:



Wie u opneemt neemt Mij op. 
Wie mij erkent zal erkend worden door mijn Vader in de hemel.
Bij die laatste woorden valt niet alleen te denken aan de hemelse glorie 
die martelaren na hun dood toekomt
maar ook aan wat Vaclaw Havel vanuit de gevangenis schreef,
opgepakt omdat hij niet zweeg, omwille van de vrijheid van zijn volk 

Hoop … hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt
Hoop is niet voorspellen of vooruitzien,
niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat,
of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.
Hoop is ergens voor werken omdat het goed is,
niet omdat het kans van slagen heeft,
het is de innerlijke zekerheid dat iets zinvol is
onafhankelijk van de afloop, onafhankelijk van het resultaat

Hoop staat los van prognoses; het is een kracht van binnen uit.
Het spoort ook met wat Dag Hammerskjöld schreef,
wiens inzet destijds voor vrede in Congo hem het leven kostte
Ik weet niet wie of wat mij de vraag stelde
Ik weet dat ik eens antwoordde op Iemand of iets …
Sindsdien weet ik dat mijn leven zinvol is 
en wat het is mij niet te bekommeren om de dag van morgen ...

Het is de kunst om daaraan vast te houden, 
ook al is het soms biddend onder luid geroep en tranen (Hebreeënbrief)
Hammerskjöld schrijft dan ook verderop: Schrei, maar klaag niet.
De weg koos jou. Gelukkig ben je, als je je daaraan kunt toevertrouwen.
De Stem van binnen die jou in beweging zet 
zal jou ook verder brengen, door alles wat tegenzit heen. 



VOORBEDEN

Gij die nooit laat varen
het werk van uw handen,
wij bidden U

Om toenadering tussen strijdende partijen
met name in gebieden die al jaren geteisterd worden
door het geweld van oorlog en aanslagen.

Om vredestichters dichtbij en veraf
die bruggen weten te slaan waar 
families of bevolkingsgroepen verdeeld zijn geraakt

Sta hen bij die hun stem verheffen tegen onrecht
en opkomen voor waarheid en gerechtigheid;
laat hen weten dat zij niet alleen staan.

Geef ons woorden in 
die in onze huidige samenleving aan het licht brengen
wat uw evangelie ons te zeggen heeft.

Versterk in ons de bereidheid om uw Zoon te volgen
en laat in alle omstandigheden
uw opdracht onze kracht zijn.

Jozef Essing o.p.



GEBEDEN

Opening

Eeuwige God,
Vader van ons mensen,
spreek u woord tot ons
dat mensen kan verbinden.
Kom ons bevrijden 
door de kracht van uw liefde
die mens geworden is
in Jezus uw zoon die onze broeder werd,
opdat wij in vrede leven met elkaar
door Hem en met Hem 
tot in eeuwigheid. Amen

Over de gaven

Geprezen zijt Gij, eeuwig Nabije,
om het brood dat ons voedt
en de wijn die ons verbonden doet zijn,
vruchten van de aarde, werk van onze handen
en gaven van uw mildheid.
Laat ons in dit brood en deze beker
uw liefde smaken 
die een maakt wat was verdeeld,
in Jezus Christus onze Heer. Amen

Afsluiting

Heilige Vader,
wij danken U voor uw liefde
die ons in leven houdt,
en wij bidden U
dat het niemand op aarde 
ontbreken zal aan liefdevolle aandacht 
die mensen met elkaar verbindt
vandaag en alle dagen
tot in eeuwigheid. Amen


