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Mijn juk is zacht en mijn last is licht, horen we Jezus bij monde van Mattheüs zeggen.
Maar over wat voor juk en last hebben we het dan?
Afgelopen week belde mijn oudste dochter met het bericht, dat een van haar liefste 
collega’s zich het leven had benomen, nadat zij door long covid nog maar een schim 
was geworden van wie ze altijd was. Ze laat een man met drie kinderen, van wie de 
jongste pas 16 is, achter. 
Wat was de last, die zij moest dragen om tot zo’n vreselijke beslissing te komen? 
Had haar leven dan geen enkele zin meer?
Hoe kunnen zoal lasten gedragen worden op kwetsbare schouders?
Er zijn zoveel mensen, voor wie het leven als zinloos wordt ervaren, mensen, die 
wanhopig zijn geworden en geen perspectief meer zien.
Hoe kan dan in ’s hemelsnaam hun leven nog draaglijk worden?
Geeft Jezus ons vandaag hierop een antwoord?

Meer dan ooit houdt de zorg om de kwaliteit van leven en de zingeving van het 
menselijk bestaan ons bezig. Er zijn voorbeelden genoeg van mensen die bezwijken 
onder de stress of tijden lang lijden aan een burn-out. Steeds meer mensen zien 
geen andere uitweg dan dit leven definitief vaarwel te zeggen, zoals die collega van 
mijn dochter. 

We zoeken naar oplossingen.
'Onthaasting' is een modewoord geworden, maar het realiseren ervan is meestal 
verdomd moeilijk. Helpt het, als we alles langzamer met meer aandacht doen? Ik 
denk het wel. Maar dan nog: maakt dat je leven zinvoller? Hoe vinden we innerlijke 
rust en vrede? Is de vakantie een oplossing?

Nu de vakantie begonnen is zoeken we allemaal op de een of andere manier naar 
rust. 
Vaak zijn ook wij afgemat en erg moe van de vele verplichtingen, die we dragen en 
verlangen we ernaar om even afstand te kunnen nemen, even niet van alles te 
moeten. 
Helaas maakt het moderne vakantieleven het ons niet gemakkelijk om die rust te 
vinden. 
We staan in de file om onze bestemming te bereiken, overal is er rumoer en muziek, 
hotels en kampeerterreinen zijn afgeladen vol. En dan is er zoveel te zien, zoveel te 
doen. Rijen voor musea, busladingen met toeristen, die ‘even’ een beroemde plaats 
aandoen. Zelfs op vakantie zijn de onrust en de gejaagdheid alomtegenwoordig. Hoe
komen we dan toch tot rust?

In de tijd van Jezus was het leven zeker niet eenvoudiger dan in onze tijd. Uit alle 
verhalen over Jezus horen we, hoe hij begaan was met mensen, die het leven niet 
meer zagen zitten, die afgemat elke dag moesten zwoegen om in leven te blijven, om
voor eigen gezin te kunnen blijven zorgen, vaak buitengesloten door de lasten, die 
wereldlijke en religieuze leiders hen oplegden. Hij zíet de ellende van mensen, net 
zoals zijn Vader in de hemel zág, hoe het volk van Israël in Egypte werd afgebeuld. 
God zág hun ellende en heeft het volk bevrijd. 
In Jezus zíet God ook  onze hedendaagse ellende van polarisatie, onrecht, oorlog, 
armoede, misbruik  en uitbuiting van de schepping.



Niet dat Jezus de lasten van onze schouders neemt. Dat zegt hij niet. Maar hij stelt 
er een totaal ander perspectief tegenover: Liefde, betrokkenheid, geloof, dat God ons
nooit zal laten vallen. Hij houdt ons voor, dat als we zó met elkaar omgaan niemand 
hoeft te wanhopen, dat iedereen telt. Dát is de leer, die Jezus door zijn Vader in 
handen is gegeven: wanhoop niet, durf geloven, dat God je ellende ziet en dat de 
Eeuwige je zal dragen. Jezus verkondigt dat voortdurend, tegen alle trends in. Dat is 
ook de leer, die Jezus ons in handen legt.

De leer van Jezus is een leer van zachtmoedigheid, van eenvoud van hart. Geen 
heroïsche oplossingen, geen politieke strategieën, die vaak voorbijgaan aan wat 
mensen echt nodig hebben. Het gaat om eenvoudige menselijke nabijheid, 
vertrouwen, dat je leven zinvol is, hoe dan ook. Elk leven is waardevol, elk leven 
verdient liefde zonder reserve. Dat is het juk, dat Jezus ons wil opleggen, het juk van 
zijn liefde, van Gods liefde. 

Als we hier samen komen hopen we telkens weer bemoedigd te worden.
Bemoedigende woorden horen we vandaag meer dan ooit. Jezus moedigt ons aan 
zijn levenshouding ook eigen te maken. Pas dan zullen we werkelijk rust vinden om 
de lasten van het leven te kunnen dragen. En dan niet alleen voor onszelf, maar 
vooral ook voor elkaar. 
Hopelijk kunnen wij christenen door onze levenswijze aantonen dat een ander 
samenleven mogelijk is. Een leven dat niet overheerst wordt door presteren en 
concurreren, gejaagdheid en zorgen. Niet jagen en haasten, maar bouwen in alle 
stilte aan een wereld van rechtvaardigheid en vrede, tijd maken voor de mensen 
naast je. Dat is onthaasten, maar dan anders!

Ik hoop en wens dat wij allemaal in de komende weken van de vakantie een beetje 
rust mogen vinden. In de natuur, de grootsheid van de zee of de bergen, in de stilte 
van bossen en velden. Maar bovenal, dat we de rust mogen ontdekken in de stilte 
van het hart. Daarvoor hoeven we niet perse ver op reis te gaan. Ook thuis of hier in 
de kerk kunnen we op adem komen, want het is de stilte van ons innerlijk die rust 
brengt voor onze ziel. Dan kunnen we ook de rust vinden voor onze aandacht voor 
elkaar.
Dat het zo mag zijn.
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