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Efesiërs 5,8-9.13-14; Ps. 27; Johannes 17,1-11

Mensen van God,

De zondag na Hemelvaart lijkt op het eerste gezicht een soort niemandsland:
Jezus is voorgoed weg, maar de hulp die Hij beloofd heeft
is er nog niet, want het is nog geen Pinksteren.
Het kan daarom wat verlaten aanvoelen,
alsof Jezus zijn leerlingen en ons verweesd heeft achtergelaten...
Staren naar de hemel is niet de oplossing, hoorden we met Hemelvaart,
maar wat helpt ons dan wel?

Zijn we werkelijk verweesd geraakt?
Misschien helpt het om allereerst de Schrift opnieuw het woord te geven
en de woorden die we hoorden goed tot je te laten doordringen.
In de brief aan de christenen van Efese worden zij kinderen van het licht genoemd.
De eerste christenen zijn zelf licht geworden,
ze mogen wakker worden in het licht van Christus dat zij ook zelf uitstralen.
En ze mogen het vooral uitzingen van vreugde!
Juist deze brief heeft de zang in vieringen van oudsher aangemoedigd,
als wezenlijk en onmisbaar om God te loven en eren.
Voorgangers mogen erop vertrouwen dat het niet enkel afhangt van hun woorden,
en vieringen kunnen dan ook meer zijn dan één grote woordenstroom!

In Psalm 27 bezongen we God als de brenger van licht en uitkomst,
de Ene die je redt uit alle gevaren, uit de handen van je vijanden.
Aan het slot zegt de psalmist nadrukkelijk om de Heer te verwachten,
op Hem te blijven bouwen en alleen Hem te vertrouwen.

Van de lange rede van Jezus voor zijn leerlingen met wie Hij Pasen viert
hoorden we een flink gedeelte, rijk aan inhoud, maar ook deels weerbarstig.
Jezus' verheerlijking krijgt een wat andere gestalte
dan zijn leerlingen hadden verwacht,
want Jezus volbrengt zijn weg schijnbaar mislukt en verlaten.
Zijn overgave en zelfgave zijn onthutsend,
Hij deelt ten volle in alle kanten van het mensenbestaan,
tot en met de dood in de handen van wereldse machten.
Zo maakt Hij zichtbaar wie Hij is: volledig mens en volledig één
met zijn Vader, met God tot wie Hij terugkeert.

Je zou haast vergeten dat Jezus over zijn leerlingen ook zegt:
“Ze hebben uw woord ter harte genomen. Nu erkennen ze
dat alles van ze van Mij vernomen hebben van U komt”,
en zelfs: “In hen is mijn heerlijkheid zichtbaar geworden”.
en Hij vertrouwt zijn leerlingen toe, vertrouwt ons toe aan zijn Vader.



Eigenlijk worden wij daarmee precies de woorden,
de adressering waarmee mijn overweging begon:
mensen van God!
Dat gold ook voor de leerlingen,
ondanks al hun onbegrip, misstappen en verwarring.

Hoe kunnen wij mensen van God zijn?
Hoe kan Jezus' heerlijkheid in ons zichtbaar worden?
Anders gezegd: wat betekent het als je je christen noemt,
als je werkelijk christen wilt zijn,
niet alleen in naam, maar vooral ook in woord en daad?
Hoever laten we God toe in ons leven,
krijgt ons geloof handen en voeten?

Juist de Schriftteksten van vandaag helpen ons op weg
naar waarachtig gelovig leven.
Ze sporen ons aan om de vreugde van de Blijde Boodschap
concreet vorm te geven door niet alleen rationeel te geloven in stellingen,
maar met onze levenshouding, onze benadering van mensen en dingen
te tonen dat we ons de woorden van Schrift werkelijk aantrekken.

Een tweede aansporing in de lezingen
is de oproep om kinderen van het licht te zijn.
Dat kun je bijvoorbeeld doen door rustig ervoor uit te komen dát je gelooft,
of door waar nodig te zeggen dat er andere visies zijn
dan de overheersende mening en de hardst roepende lieden suggereren.
Door te laten zien dat je niet in je eentje gelooft,
maar samen met anderen zoekt naar heelheid en toekomst,
ga je in tegen de stroom van een individualistisch beleefde spiritualiteit,
je gaat ook in tegen het beeld dat in deze tijd
autonomie en zelfverwezenlijking vóór alles gaan.

Vandaag wil de Schrift ons vooral bemoedigen
dat Christus ons al ziet als mensen naar zijn hart,
dragers van zijn boodschap en belofte,
als mensen die mogen hopen op voluit, ja op eeuwig leven.
Leven in verbinding met elkaar,
leven verbonden met God als een Vader en Moeder die ons toekomst geeft,
met Christus die met ons wil zijn, heel ons leven,
met de Geest die ons aanraakt en levenskracht schenkt,
dat is het begin van eeuwig leven waarop we mogen vertrouwen.

Kom dan, Schepper Geest, vervul de harten van alle gelovigen,
maak ons één in geloof, hoop en liefde.
Zó moge het zijn!

Otto Vervaart, lekendominicaan


