DOMINICUS 800 JAAR VOORSPREKER

Gaan we in de tijd 800 jaar terug.

Dominicus, uitgeput van zijn vele reizen en zijn nachtwaken, is stervende.

Een mens die de zon is in het leven van zijn medebroeders, die richting geeft aan hun leven,
hen inspireert en bemoedigt als geen ander, gaat hen verlaten.

Huilend staan of knielen zij rond hem heen. Hoe moet het verder zonder hem?

Dan zegt Dominicus woorden die mij prikkelen, vanaf het moment dat ik ze hoorde:

Als ik gestorven ben zal ik meer voor jullie betekenen dan toen ik bij jullie was.

Hoezo meer betekenen? Waaraan te denken?

Het eerste waaraan ik denk: Dominicus leefde vanuit het evangelie.

Hij handelde in de lijn van Jezus toen deze afscheid moest nemen van zijn vrienden:

Onze Heer zei toen: Het is goed voor jullie dat ik heenga, want dan kan de Geest komen.

En dan zullen jullie nog grotere werken doen dan ik.

Hij heeft niet zichzelf op de voorgrond geplaatst maar zijn leerlingen naar voren geschoven;
Hij moest bij wijze van spreken kleiner worden, en zij groter.

En die instelling past precies bij de liefde voor zijn broeders van Dominicus,

een liefde die niets liever wilde dat zij tot bloei kwamen, tot hun volle kracht

en dat hij zelf zou terugtreden als hoofd van de orde die hij zelf gesticht had.

Het tweede dat in mij cpkomt bij die afscheidswoorden van Dominicus

is zijn gebed, altijd door, dag en nacht

Bidden is in de kern toevertrouwen, uit handen geven, in Gods hand leggen.

Je verlegt het centrum van jezelf naar God, je handelingsbewustzijn keert om.

Niet jij hebt de regie en vraagt daarbij de Eeuwige om bijstand,

maar God is aan het werk en betrekt jou daarbij, bij zijn grote plan dat jij niet overziet.
Maar je bent er wel bij betrokken, met hart en ziel.

Jouw hart voor anderen en de inzet van God voor de zijnen: die raken elkaar, worden één.

Dat is iets anders dan je distantiéren van de strijd en de pijn van anderen,

dan jezelf er goedkoop vanaf maken - in de trant van 'Bid maar een wees gegroet'.

Van Dominicus wordt gezegd dat hij in tranen was tijdens zijn gebed;

zo sterk was hij begaan met de mensen voor wie hij bad.

Er zijn genceg momenten dat je machteloos staat tegenover het leed

in je eigen leven en in de wereld.

Je kunt dan verharden in woede en wrok; of je kunt je gevoel uitschakelen

en viuchten in verheven bespiegelingen over Gods voorzienigheid.

Of: je doet wat Dominicus deed: bidden in tranen. Dan blijf je bij je gevoel en bij je mensen;
wat schuurt blijft schuren, wat een mens verscheurt blijft verscheuren;

maar je brengt het voor God, vertrouwend dat Hij er is,

dat Hij ook in het grootste gekrakeel harten van mensen kan raken, God weet allen hoe.
En daarin sta je, net als Dominicus, niet alleen. Ook Jezus heeft dit moment gekend:

het uur dat Hij te kijk werd gehangen, werd weggewerkt,

en enkel nog kon zeggen ‘In uw handen leg ik mijn leven, alles waarvoor ik leef’



In het laatste bijbelboek Openbaring krijgt Gods volk op aarde het hard te verduren;
ze lijken niet op te kunnen tegen het beest, het kwaad in de wereld

dat aan aanhang wint, goede mensen wegdrukt en uitschakelt.

Maar daarboven troont God; en engelen en heiligen staan om hem heen

in een nooit eindigende liturgie, als supporters namens ons,

die juichen om elke rake klap die de draak op aarde uitgedeeld krijgt

Zij zijn geheel gefocust op wat God doet, zij laten God God zijn

niet passief, maar actief, ais onze vertegenwoordigers, als onze voorsprekers.

- Want God wil gevraagd zijn.

Het doet me denken aan het oude bijbelverhaal, waarin Gods volk,

op weg naar het beloofde land, bedreigd wordt door een vijandige stam

Ze moeten zich teweer stellen. En wat doet Mozes, hun leider?

Je zou verwachten dat die aan het hoofd van de troepen optrekt tegen de vijand.

Maar nee, hij verwijdert zich en gaat een berg op

Daar heft hij de handen omhoog naar God. En, zo gaat het verhaal verder,

als hij zijn armen van vermoeidheid laat zakken heeft de vijand de overhand,

heft hij ze, ondersteund door Jozua en Kaleb weer op, dan is Israél aan de winnende hand.
Het is God die de moed geeft en de kracht om de uitdaging aan te gaan.

Mozes die bidt en het volk dat vecht: je kunt ze niet tegen elkaar uitspelen.

Beiden leveren een onmisbare bijdrage.

Dat is een bemoediging voor de ouderen onder ons,

die niet meer de energie van jongeren hebben om volop actief te zijn.

Paus Franciscus heeft in een brief aan ouderen en grootouders geschreven:

Het gebed van ouderen kan de wereld beschermen en haar misschien effectiever helpen
dan de hectische activiteit van vele anderen. Uw gebed is een zeer kostbare hulpbron:
een diepe adem die de kerk en de wereld dringend nodig hebben.

Of, om het wat dichterbij te halen:

Menige kleidochter weet zich gesteund op een spannend moment in haar leven,

als zij weet dat oma een kaarsje voor haar aansteekt.

Het gebed van Dominicus - en ons bidden met hem - hebben we hard nodig.

Zoals corona een streep trekt door ambities en plannen,

zo worden onze dominicaanse ondernemingen doorkruist door nieuwe ontwikkelingen
Als ieder vasthoudt aan zijn eigen ambities raken we vast in verdeeldheid.

Het komt erop aan steeds de vinger aan de pols te houden van de tijd

2n je te laten bijsturen in een beweging/stroming waarvan je niet weet waar die heen gaat.
Het komt aan op de houding van Dominicus die dank zij zijn gebed

dank zij zijn overgave aan de Eeuwige en zijn verborgen plan,

meer dan wie ook bij de tijd was.

Gebed betekent dan loslaten van 'zo moet het en niet anders' en het uit handen geven:
ruimte maken voor de Onvatbare en zo ruimte geven aan wat wij niet vatten.

Om het in een spreuk samen te vatten:

Wil je bij de tijd zijn, houd dan vast aan de Eeuwige.



