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Stilstaan bij wat er in de wereld gebeurt

13 november 2020                           Huis van Dominicus        Josien Folbert en Hermen van Dorp
_______________________________________________________________________________

VOORAF:   Luiden kerkklok 

Licht ontsteken en begroeting 

Lied 807: 1   Een mens te zijn op aarde

Lezing: Psalm 147 in de bewerking van Huub Oosterhuis

Valt jouw stad in puin, jij bouwt haar op, 
en weer worden jouw mensen in ballingschap gevoerd, 
jij gaat met ze mee.
Toen mijn hart was gebroken heb jij voorzichtig de stukken gelijmd.
Jij hebt alle manen en sterren geteld en een naam gegeven. 
Goed van jou, je lijkt wel almachtig, alwetend

Zie je iemand vernederd worden, jij helpt hem opstaan
De hemel bedek je met wolken dat het regent op de aarde, 
dat de bergen ontbloeien dieren niet sterven van dorst,
en zelfs het ravenjong heeft niets te vrezen.

Paardenkracht, soldatenmacht behaagt je niet, 
maar wel zachte krachten, vriendentrouw.
Jouw stad moet sterk zijn, vrede uitstralen, open poorten voor allen.
Jij zorgt in heel haar omgeving voor water en eten genoeg

En voor woorden van hoop die verbinden en troosten
En als het te heet wordt, voor ijs 
en wordt het te koud, voor dooi.
Jij hebt ons gewezen de weg van de liefde.
Dit lied bedankt je daarvoor.

Muziek: J.S Bach: Ich hätte viel Bekümmernis  



Uitnodiging om lichtjes aan te steken en op de wereldkaart te zetten

Overweging: barmhartigheid en gerechtigheid volgens J. Sacks 

Afgelopen woensdag vierden we Sint Maarten, het feest van barmhartigheid, van uitdelen uit onze 
overvloed. Vanuit deze kerk en onze wijk was er extra aandacht voor de voedselbank: een grote 
inzamelingsactie voor de vele mensen die economisch en sociaal lijden vanwege de gevolgen van 
o.a. corona. Barmhartig zijn of het doen van barmhartigheid (Hebreeuws: tsedaka) dat zit ons een 
beetje in onze kerkelijke genen, maar zegt Jonathan Sacks; barmhartigheid is niet alleen maar goed
doen of goed zijn, barmhartigheid is verbonden met gerechtigheid. “Gerechtigheid als 
barmhartigheid is een religieuze daad, niet alleen een sociale. We aanbidden God niet alleen in het 
gebed maar ook door de manier waarop we in de wereld handelen”. “God heeft de wereld 
geschapen opdat anderen ervan zouden kunnen genieten. 
Goedheid is niet een eigenschap van de ziel maar een manier van handelen en scheppen: geluk 
scheppen voor andere mensen, hun verdriet verzachten, zelfs iets van de pijn van de wereld 
wegnemen”.                                                                                                                                  

Jonathan Sacks citeert een andere rabbijn die deze gedachten op een poëtische wijze verwoord:     
Tien sterke dingen zijn er in de wereld:
Rots is sterk, maar ijzer breekt hem.
IJzer is sterk, maar vuur doet het smelten.
Vuur is sterk, maar water blust het.
Water is sterk, maar wolken dragen het.
De wolken zijn sterk, maar de wind drijft ze voort.
De wind is sterk, maar de mens biedt er weerstand aan.
De mens is sterk, maar angst maakt hem zwak.
Angst is sterk, maar wijn neemt hem weg.
Wijn is sterk, maar de slaap overmant hem.
Slaap is sterk, maar de dood overtreft hem.
Wat is sterker dan de dood?
Daden van barmhartigheid (tsedaka),
want er staat geschreven: ‘tsedaka redt van de dood’.
(Spr. 10,2)

Muziek: Hildegard von Bingen: O Virtus Sapientiae 

Gebed

Lied 807: 6 Een mens te zijn op aarde

Hoe zullen wij volbrengen wat door de eeuwen duren moet;                                                                
een mens te zijn die sterven moet?                                                                                                       
Wij branden van verlangen tot alles is voltooid. 


