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VOORAF: Luiden kerkklok

Licht ontsteken en begroeting

Lied: Die ons voor het licht gemaakt hebt

Psalm 17,1-7

Luister naar mijn gebed, Heer.
Hoor hoe ik om hulp roep!
Luister, want ik vraag om recht.
Ik ben eerlijk tegen u.
Zie dat ik onschuldig ben,
geef een eerlijk oordeel over mij.

Als u 's nachts in mijn hart kijkt,
dan vindt u daar geen kwaad.
Mijn gedachten zijn goed,
net als mijn woorden.
Ik leef niet zoals andere mensen,
maar ik doe altijd wat u wilt.
Ik ben geen dief, ik ben geen moordenaar.
Altijd heb ik naar u geluisterd,
nooit heb ik getwijfeld.

God, ik roep naar u om hulp,
want ik weet dat u mij antwoord geeft.
Luister naar mij, hoor wat ik zeg.
U doet wonderen en u bent trouw.
Laat dat aan mij zien!
U redt mensen die hulp zoeken bij u,
u redt ze van hun tegenstanders.
Zo machtig bent u.

Bijbel in Gewone Taal



Muziek: Dimitri Sjostakovitsj, Strijkkwartet nr. 8 (1960), deel 2, Allegro molto

Uitnodiging om lichtjes aan te steken

Ter overweging

Wij zijn niet allen geroepen om direct in de politiek werkzaam te zijn, maar binnen de 
maatschappij bloeit een ontelbare verscheidenheid aan verenigingen die ingrijpen ten 
gunste van het algemeen welzijn door het natuurlijk en stedelijk milieu te verdedigen. Zij 
bekommeren zich bijvoorbeeld om een publieke plaats (een gebouw, een fontein, een 
vervallen monument, een landschap, een plein), om de bescherming, sanering, 
verbetering of verfraaiing van iets dat van allen is. Om hen heen ontwikkelen en herstellen 
zich banden en ontstaat een nieuw lokaal maatschappelijk netwerk. Zo bevrijdt een 
gemeenschap zich van een op consumptie gerichte onverschilligheid. Dat wil ook zeggen 
een gemeenschappelijke identiteit koesteren, een geschiedenis die wordt bewaard en 
doorgegeven. Zo neemt men de zorg voor de wereld en de kwaliteit van leven van de 
armsten op zich met een gevoel van solidariteit dat tegelijkertijd het bewustzijn is dat men 
een gemeenschappelijk huis bewoont dat God ons heeft toevertrouwd. Deze 
gemeenschappelijke acties kunnen veranderen in intense spirituele ervaringen, wanneer 
zij een liefde tot uitdrukking brengen die zichzelf geeft.

Paus Franciscus, encycliek Laudato sì (2015)

Muziek: Dimitri Sjostakovitsj, Strijkkwartet nr. 8, deel 5, Largo

Gebed

Lied: Als Gij bestaat - t. Huub Oosterhuis, m. Antoine Oomen


