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Psalm 103

1.
Duren zal de liefde van God 
voor allen die haar woord aanvaarden 
en het volbrengen.
Zij roept mij weg uit het graf.
Mijn jeugd herleeft als een arend.
Alle verdrukten doet Zij recht, 
oprijzende liefde.
Zij kent ons. Zij vergeet niet 
dat wij zijn: stof van de aarde. 
Zonsopgang is Zij, vergeving 
wijd als het westen en het oosten.
Mensen hun dagen als gras, 
bloemen in open veld, 
de wind waait, ze zijn verdwenen,
wie weet waar ze hebben gestaan.

Duren zal de liefde van God 
voor allen die haar woord aanvaarden 
en het volbrengen.

2.
Gij zijt Gij
godheid barmhartig lankmoedig 
overvloeiend van vriendschap en trouw.
Gij draagt ons onze zonden niet na.
Gij zult geen kwaad met kwaad vergelden.
Groter dan alle zonden zijt Gij.
Zoals een vrouw voor haar kinderen barmhartig is 
zijt Gij voor ons een barmhartige moeder.
Gij kent ons toch -
Naar Huub Oosterhuis, 150 psalmen vrij

Ik denk nu vooral aan …
Steek, als je dat wilt, een 
kaarsje aan voor iets of 
iemand en geef zo uiting 
aan je betrokkenheid.



Overweging   
Mijn hart lag uitgespannen als de dageraad,
pulserend van een dunne witte pijn, 
vastgenageld aan de randen van het zijn.
Ik sliep niet en ik was nog niet ontwaakt.
Toen ging een vogel zingen,
diep in de keel der ochtendstond,
toen rukte het hart ondragelijk aan zijn grond
en wilde zwellen, kleiner worden en gelukkig zijn.
En ik werd helder wakker van de pijn.
M. Vasalis, Vergezichten en Gezichten

Gebed
We zien overal demonstraties tegen racisme;
we zien hoezeer racisme armoede en onrecht tot gevolg heeft.
We weten dat racisme ook sluimert in ieder van ons;
we weten hoe gemakkelijk verschillen 
- in kleur, sekse, geaardheid, leeftijd, status - 
tot afwijzing en uitsluiting leiden;
ook weten we hoe zelden we die verschillen als rijkdom ervaren.
We bidden om helderheid en kracht hierin;
we bidden dat we de verleidingen leren weerstaan.
Lieve God, Jij die geen onderscheid maakt tussen mensen 
doe ons beseffen dat voor ieder mens het leven een geschenk is;
leer ons als gelijke met elkaar omgaan.
Geef ons ogen, oren en vooral een hart 
voor wie aandacht en liefde tekort komen;
help ons hun gemis en verdriet te delen, waar we dat kunnen.
Amen

Zegen 
De Geest van de Levende die liefde is

nabij, barmhartig, nieuwmakend,

zij met ons allen

zij in ons allen

Amen


