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De zomer begint en komende week is het Sintjansnacht, Midzomer. Erik Borgman 
schrijft over Johannes de Doper die zich profileert als niet de Messias en juist zo een
voorbeeld. Zijn vuur van verlangen en uitzien smeedt onverbrekelijke banden. 
 
De zomer is begonnen. Neen, niet deze zondag – 21 juni, dat dacht ik ook – maar 
blijkbaar dit jaar al een dag eerder. Hoewel ik de reden ervoor zo snel niet kon 
achterhalen, kan de afwijking er ook nog wel bij, in dit jaar waarin alles anders gaat 
dan anders. Hiervan lijkt het einde ook nog niet in zicht. Organisatoren van 
evenementen schuiven wat zij voor dit jaar in petto hadden steeds vaker een jaar 
door. De achtergrond is onduidelijkheid over de regels die na de zomer zullen 
gelden, maar er is ook onzekerheid of mensen dit najaar wel zullen willen komen. De
stemming is moeilijk te peilen. Enerzijds was er deze zondag de massale 
demonstatie in Den Haag, waar alle opgekropte weerzin tegen de lockdown met 
kracht naar buiten leek te komen. Anderzijds zijn mensen nog steeds erg voorzichtig 
om zich bijvoorbeeld weer in het openbaar vervoer te begeven. Hoe het na de zomer
zal zijn met de bereidheid te reizen en samen te komen, zal mede afhangen van de 
vraag of er een tweede golf corona-uitbraken komt. Dat kan echter niemand 
betrouwbaar voorspellen. 

Komende woensdag 24 september is het feest van de geboorte van Johannes de 
Doper. Dit feest heeft allerlei oeroude gebruiken in zich opgenomen, waarvan het 
aansteken van een Sint-Jansvuur het bekendst is. De band tussen een jongen en 
een meisje die er hand in hand doorheen sprongen, zou niet meer verbroken kunnen
worden. 

‘Niet hijzelf was het Licht, maar hij moest getuigen van het Licht’, heet het in het 
Johannesevangelie (1,8) van Johannes de Doper. Hij noemt zichzelf in dit evangelie 
‘de stem van iemand die roept in de woestijn: Maakt de weg recht voor de Heer!’ 
(Johannes 1,23). Volgens de evangelist was de Doper blijkbaar niet zelf iemand die 
riep in de woestijn, zoals Matteüs (3,3), Marcus (1,3-4) en Lucas (3,3-4) suggereren, 
maar een stem van zo iemand. Pas als Jezus naar hem toekomt realiseert Johannes
zich dat Hij dat is. Als de mensen niet meer naar hem komen, maar naar Jezus, zegt 
Johannes: ‘Hij moet groter worden en ik kleiner’ (Johannes 3.30). In dit alles is 
Johannes de Doper een voorbeeld voor de kerk, en voor andere instituties en 
personen die soms gaandeweg de neiging ontwikkelen zichzelf al te centraal te 
zetten. Het eerste wat Johannes de Doper zegt als hem gevraagd wordt wie hij 
eigenlijk is, is: ‘Ik ben de Messias niet!’ (Johannes 1,20). Dit tegendraadse 
missiestatement is wat mij betreft een voorbeeld voor ons Huis van Dominicus. 

De apostel Paulus heeft laten blijken zich het liefst van alles te willen beroemen op
zijn zwakheden, ‘opdat de kracht van Christus in mij zal wonen’ (2 Korintiërs 12,9). 
Terugkijkend op kerkzijn in de afgelopen periode van meer dan drie maanden 
coronacrisis, raak ik er steeds meer van overtuigd dat onze kracht was dat we zwak 
durfden te zijn. Net als de meeste andere geloofsgemeenschappen maakten we 
geen plannen, op het maken van de online-vieringen na dan. Wij boden geen 
oplossingen, gaven geen antwoorden op knellende vragen. Wij zetten simpelweg 
ieder dag de deur naar de Mariakapel open en gingen actief op zoek naar vragen en 
verhalen die leefden. Buiten de kerk was iedereen vooral aan het regelen en 
organiseren en gingen de gesprekken over risico’s en maatregelen om deze risico’s 



te beperken. De kerk hield ruimte open voor angst en onzekerheid, voor het werkelijk
onder ogen zien van het feit dat het leven niet maakbaar is en niemand onze 
veiligheid kan organiseren. Niemand onder ons is de Messias! Maar in ons midden 
laaien de vuren van verlangen soms hoog op. Tussen wie er samen doorheen 
durven te springen, is de band blijvend. 

Komende zondag zetten we onze laatste YouTube-viering online. Met grote dank 
aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt, maar vooral aan Frans Middelham die 
vanaf 22 maart steeds de opnamen maakte en monteerde. Op zondag 5 juli komen 
we voor het eerst weer samen in de kerk om eucharistie te vieren. De regels 
vereisen dat wie daarbij wil zijn, zich tevoren aanmeldt via 
info@huisvandominicus.nl. 
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