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Psalm 103      Van David 
Ziel in mij, zeg: de LEVENDE is een zegen.
Uit de grond van mijn hart: zijn naam is heilig!
Ziel in mij, zeg: de LEVENDE is een zegen, 
vergeet nooit wat hij voor je deed: 
die alles wat ziek in je is, heelt, 
die je leven bevrijdt uit het graf, 
die je omkranst met goedheid en mededogen, 
die je volop laat groeien in geluk, 
zodat je weer jong en sterk wordt als een adelaar!
De LEVENDE doet wat rechtvaardig is 
doet recht aan alle onderdrukten; 
Mozes leerde hij zijn weg, 
de kinderen van Israël wat hij vermag: 
de LEVENDE leeft met je mee, is zorgzaam, 
geduldig en een en al goedheid; 
hij blijft je niet achtervolgen met verwijten, 
draagt je niet eeuwig van alles na.
Hij is met ons bezig en laat zich niet leiden 
door onze zonden, niet door onze fouten.
Zo hoog als de hemel staat boven de aarde, 
zo ver reikt zijn goedheid voor hen die ontzag hebben; 
zo ver als het oosten van het westen verwijderd is, 
zo ver neemt hij afstand van onze misstappen.
Zoals een vader begaan is met zijn kinderen, 
zo is de LEVENDE begaan met wie ontzag heeft voor hem. 
Want hij weet waarvan we gemaakt zijn, 
is er zich van bewust dat we stof zijn.
Een mensje - zijn dagen zijn als gras, 
als bloemen in het veld; nu staan ze in bloei, 
waait de wind, weg zijn ze 
en de plek waar ze stonden, is hen helemaal vergeten.



Maar de goedheid van de LEVENDE 
is altijd geweest en zal altijd zijn voor wie ontzag hebben; 
zijn gerechtigheid voor de kinderen van de kinderen; 
voor hen, die het verbond bewaren, 
die zijn aanwijzingen in gedachten houden 
en ernaar handelen.
De LEVENDE heeft zijn zetel geplaatst in de hemel, 
hij heerst als een koning over alles.
Zeg: de LEVENDE is een zegen, 
jullie die over hem verhalen, 
- sterke mensen, die doen wat hij zegt -
die luisteren naar de roep van zijn woord!
Zeg: de LEVENDE is een zegen, jullie allemaal, 
die hem dienen, doen wat hij goed vindt!
Zeg: de LEVENDE is een zegen, al wat hij deed, 
op alle plaatsen van zijn rijk.
Ziel in mij, zeg: de LEVENDE is een zegen.
Gerard Swüste Altijd hetzelfde lied

Ik denk nu vooral aan …
Steek, als je dat wilt, een kaarsje aan voor iets of iemand en geef zo uiting aan je betrokkenheid.

Overweging        naar Psalm 103  
Meer dan een mond heb ik nodig
om u te prijzen:
al mijn ongerechtigheden,
al mijn wonden breng ik mee,
mee op het graf af.
En of ik daar nog vleugels krijg
zal zijn aan u.
Wil ik naar u opzien
moet ik laag, hier zijn:

in diepte gezonken houd ik hoog het woord
dat niemand hier hoort,
zoals een wilde bloesem
die uit de drek moet komen
om te eindigen in wind.
Lloyd Haft, De psalmen

Gebed
Lieve God,
Laat ons niet te snel oordelen over anderen en onszelf,
Laat ons geduldig zijn met anderen en onszelf,
Laat ons recht doen en rechtvaardig zijn
Zodat de klank van jouw Woord klinkt in deze wereld
Dat het zo moge zijn.



Zegen
 Dat wij een zegen mogen zijn voor elkaar,
dat wij zien wat gedaan moet worden,
dat wij elkaar en onszelf vergeven.

Want de LEVENDE is bij ons.
Zeggen we: de LEVENDE is een zegen
Amen


