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Ge-groet jij, jij, die om lief-de komt,

Psalm 57

Ik zoek bij jou naar toevlucht voor mijn ziel.
Wat ik van jou gehoord heb, vriendschap, trouw
is de schaduw voor mijn ziel en wijd licht land.

Tussen de leeuwen leg ik mij te slapen
speerpuntentanden, pijlentong, maar jij
spant boven mij een firmament van sterren.

Ontferming zoekt mijn ziel. Ik hoor in mij
een lied - verwacht de nieuwe dag en zing:

Ik ben van jou, jij zal mijn ziel bewaren.

Huub Oosterhuis, 150 psalmen vrij

Ik denk nu vooral aan ...

en licht, ge - groet.

Steek, als je dat wilt, een kaarsje aan voor iets of iemand en geef zo uiting aan je betrokkenheid.




Overweging: Daar is de zon

Luister naar mijn gitaar, lieverd

dat heb jij wel nodig.

De nacht is zo koud en duurt al zo lang.
Je angst zit zo diep, jij bent ook zo bang.
Ik zal je voorbij de duisternis spelen

en zingen tot de dag er is, tot het licht is.

Geef me je gitaar, lieverd

ik heb hem nu nodig.

Het donker drukt neer, is de baas om ons heen.
Kruip tegen me aan en je bent niet alleen.

Kijk, er begint al licht te gloren

met elk akkoord van mij komt de dag dichterbij.

Dit is mijn gitaar, lieverd

hij is echt hoognodig.

Dat jij het eerste streepje van de zon al ziet
dat komt door mijn gitaar, of geloof je me niet?
Ik breng met mijn spel de zon naar voren

de dageraad komt boven met mijn instrument.

Ik speel op mijn gitaar, lieverd

ik moet nu eenmaal zo nodig.

Mijn muziek was de wekker dus de zon moest opstaan
de horizon werd wakker dus de zon kon hogerop gaan.
De nacht is afgebroken, de dag aangebroken.

De zon laat Gods glorie schijnen op jou.

Karel Eykman, Een knipoog van u zou al helpen

Gebed :
Enige Levende God, wij bidden je ﬂ

Behoed ons voor overhaaste conclusies en acties

Beuvrijd ons van somberheid en eigenwaan

Schenk ons jouw helder licht in overvioed

Leer ons zeker weten dat liefde en vrede bestaanbaar zijn
Verzoen ons met jou, onszelf en elkaar

opdat wij ongekende wegen gaan

Amen

Zegen

Dat wij elkaar tot zegen mogen zijn
vandaag en morgen en alle dagen
in Gods stralende zon en onder Haar sterrenhemel




