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Psalm 118

Dank aan Hem, Hij is goed.
Hij is vriend voor het leven.

Ik was wanhopig, ik riep 
jij daar, en Hij gaf antwoord.
Ik ademde op, als nooit eerder 
ik was niet bang meer, voor niemand.

Beter te schuilen bij Hem 
dan te vertrouwen op mensen.
Beter te hopen op Hem 
dan te vertrouwen op macht.

Een horde stond om mij heen, 
tegen mij op, sloot me in.
Zwerm horzels, zinderend vuur 
ik riep zijn naam, ze verwaaiden, 
ik riep - en het waaide uit.

En in mij zong een oud lied:

‘Uw rechterhand, Adonai, 
hoog opgeheven, bevrijdt ons, 

drijft ons de diepte der zee in: 
als een muur stond het water.
Riep Vijand “ik achtervolg ze”
Gij stuurde uw storm van adem: 
als lood gezonken zijn ze 
in de aanstormende vloed.’

Open uw deuren voor mij 
ik die hard ben geslagen 
wil dank zeggen dat ik nog leef 
ik wil niet dood, ik zal leven.

De steen die geen metselaar 
kon gebruiken, werd hoeksteen.
Zo is het geschied van godswege - 
begrijpen zal ik het nooit.

Dit is de dag die moest komen 
hoog tij, zonovergoten 
dag van bevrijding en opstaan 
dag van zingen en dank.

Dank aan Hem, Hij is goed.
Hij is vriend voor het leven. 

Huub Oosterhuis, 150 psalmen vrij



Ik denk nu vooral aan …
Steek, als je dat wilt, een kaarsje aan voor iets of iemand en geef zo uiting aan je betrokkenheid.

Overweging Sonnet voor een Europese Top,   waarin het Coronavirus tot solidariteit noopt

Een mens verzet geen bergen bij mooi weer, 
breekt ijzer niet met handen bij genot 
van kaviaar en trekt geen wereld vlot 
wanneer het hem ontbreekt aan enig zeer. 

Ellende maakt veel mogelijk. Bij storm 
slaan oude zekeringen los. Gevaar 
maakt inventief. Voor een verbeteraar 
van heel de wereld helpt een ramp enorm. 

Misschien dat alles ergens goed voor is 
en dat de crisis ook een kans kan zijn. 
Waar alles instort, moet iets nieuws bedacht. 

Europa was verdeeldheid met vernis 
van samenspraak. Misschien is dit ravijn 
precies waarop de brug steeds heeft gewacht. 
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Gebed

God,
Gij zult erin voorzien
maar in deze duistere tijden
zien wij mensen omvallen
door ziekte en dood
door angst en onzekerheid
Velen brengen offers nu
met gevaar voor eigen leven
om het leven van anderen
te redden en te verlichten
Wees met hen
Wees met ons
Voorzie in moed
Voorzie in troost
En breng ons
door deze duistere tijden
naar uw licht



Zegen

Dat deze dag mag zijn gezegend
voor jou en voor ons allemaal.
In de Naam van de levende God
die ons is tot vader en moeder


