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De Goede Week is begonnen, wij gaan op naar Pasen. Niet ondanks, maar in 
verbondenheid met de coronacrisis. Erik Borgman vertelt hoezeer voor hem Pasen 
dit jaar getuigt van Gods verbondenheid met ons. Zodat wij ons met God kunnen 
verbinden. 

Elk jaar zet ik in de Goede Week de icoon neer, maar dit jaar met meer overtuiging 
dan ooit. De afbeelding heet in het Grieks akra tapeinosis, wat zoiets betekent als: 
toppunt van vernedering. Afgebeeld is een gedode Christus, staand in een grafkist 
die omgeven is door golven en daarmee naar de ark van Noach verwijst. Maria 
omhelst Jezus teder. Zij is met hem verbonden in het verdriet om het lijden en zij 
lijken elkaar overeind te houden. Maria, die hier het beeld is van de kerk, wordt 
overeind gehouden door Jezus, die zich tot het uiterste heeft laten vernederen. Dat 
redt haar, maar het betekent ook dat zij met hem deze vernedering moet uithouden 
en zo hem moet helpen overeind te blijven. Gods liefde gaat in de dood en het lijden 
onder en laat ons er niet in achter. Dit betekent echter ook dat Hij ons niet uit, maar 
in het lijden en de dood redt. Wij hebben het kwaad met hem uit te houden en te 
doorstaan, maar zijn kracht maakt dit ons ook mogelijk.

De akra tapeinosis-icoon helpt om de coronacrisis niet te begrijpen, maar wel te 
plaatsen. Dat het kwaad en de dood verslagen zijn, zoals het evangelie verkondigt, 
betekent niet dat ze weg zijn. Wij worden er steeds opnieuw mee geconfronteerd en 
daarbij lijken zij niets van hun macht te hebben verloren. Integendeel. Dat we toch 
niet bang hoeven zijn dat dit zichtbaar maakt hoe betekenisloos de goedheid en hoe 
betekenisloos ons leven zijn, maar dat we het kunnen doorstaan, omdat we erin nog 
gedragen worden en daardoor zelf op onze beurt mee kunnen dragen, dat is wat de 
liturgie van de Goede Week verkondigt. 

Niet door het uit te leggen, maar door ons mee te nemen in Jezus’ beweging het 
lijden en de dood in, erdoorheen, en er weer uit. Het Huis van Dominicus probeert 
deze beweging in de online-vieringen op onze website mee voltrekbaar te maken. 
We vieren met Witte Donderdag Jezus’ bereidheid onze kwetsbaarheid en onze 
sterflijkheid, onze wonden en onze dood te delen. In de Kruisweg maken we op 
Goede Vrijdag zijn afdaling in de vernedering stap voor stap mee en huldigen wij in 
de avond het kruis, dat van een instrument van de dood een kracht tot leven werd. 
Op Paaszondag vieren wij dat juist zijn bereidheid zich over te geven Jezus’ 
overwinning op de dood betekent. ‘Sterk als de dood is de liefde’, zegt het Bijbelse 
Hooglied. ‘Zeeën kunnen haar niet doven, rivieren spoelen haar niet weg’ (Hooglied 
8,6-7). Zelfs ook een zondvloed van geweld en angst, van haat en ziekte niet – 
vandaar Jezus’ graf als ark van Noach op de icoon. 

Dit alles vieren wij alvast met Palmpasen. Om ons er steeds aan te herinneren dat de
weg die we gaan uiteindelijk de weg naar de overwinning is, zijn er de palmtakjes 
waarnaar deze zondag is genoemd. Online, gemonteerd in de viering waarin 
lekendominicaan Leny Beemer voorgaat, is te zien hoe de takjes afgelopen vrijdag 
zijn gezegend door pastoor Hans Boogers. Deze week kan iedereen in de 



Mariakapel en in de pastorie palmtakjes ophalen. Aan zieken en ouderen worden 
takjes gebracht. Opdat juist ook zij zich gedragen mogen weten. 

Ik verheug mij elk jaar erg op het zogenoemde Exsultet in de Paasnacht, het 
binnendragen van de Paaskaars, het zich verspreiden van het licht en het uitbundige 
alleluia dat klinkt voorafgaand aan het evangelie. In de gebruikelijke vorm zullen we 
dit alles moeten missen, dit jaar. De natuur doet zijn best het gemis goed te maken 
en belooft deze week uit te barsten in de jubelzang die in de kerk niet kan klinken, 
maar toch is dat niet hetzelfde. Als lekendominicanen zijn we daarom bezig een 
document te maken waarmee iedereen in eigen huis en met haar of zijn huisgenoten 
de Paaswake kan vieren. Geen viering om naar te kijken, maar een viering om zelf 
vorm te geven met ondersteuning van de computer, die de lezingen en de gezangen 
laat klinken. De viering komt op de website van de Nederlandse dominicanen: zie 
https://dominicanen.nl/2020/04/waar-er-1-2-of-3-in-mijn-naam-bijeen-zijn/. Maar ook 
op de website van het Huis van Dominicus komt een link te staan. 

Publicist en priester Marinus van den Berg stuurde een kaart rond met de tekst: 
het wordt altijd Pasen. Zo is het! Wij bidden dat het ook door iedereen gevoeld mag 
worden. Tot in het eigen huis en het eigen hart. 
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