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God is dichter bij de wereld gekomen dan wij ons kunnen voorstellen. Dit wordt zichtbaar in 

de rozenkrans, die deze maand in de katholieke kerk bijzonder aandacht krijgt. Het is ook de 

grondslag van de missie van het Huis van Dominicus. Erik Borgman legt verbanden.  

 

Oktober is de maand van de rozenkrans en zondagochtend vierden wij in de eucharistie het 

feest van Maria van de Rozenkrans. Volgens de kerkelijke kalender valt dit feest op 7 

oktober, maar voor de Nederlandse dominicanen is het een hoogfeest. Het is het 

zogenoemde titelfeest van de Nederlandse provincie: Maria van de Rozenkrans is de 

patroon van de Nederlandse dominicanenprovincie. Vandaar de verplaatsing naar zondag.  

 Het is mooi dat in een orde van studie met het oog op de prediking ook de rozenkrans 

centraal staat. Volgens de overlevering heeft Dominicus de rozenkrans van Maria zelf 

ontvangen en de dominicanenorde heeft zich altijd ingespannen het rozenkransgebed te 

bevorderen. Een ketting met kralen of een touw met knopen: een eenvoudige hulpmiddel om 

midden in het dagelijks leven ruimte te maken voor God, die dankzij zijn liefde en dankzij het 

‘Mij geschiede naar uw woord’ van Maria tegen de engel, dichterbij ons is gekomen dan wij 

ooit konden denken.  

 

Vorige week signaleerde ik dat paus Franciscus deze oktobermaand heeft uitgeroepen tot 

bijzondere missiemaand onder het motto: Gedoopt en gezonden. Iedere gelovige is 

geroepen Jezus’ verkondiging voort te zetten in de Geest. Op 30 september zag ik pas dat 

de Katholieke Bijbel Stichting op internet gratis een boekje aanbiedt dat voor elke dag in 

oktober een Bijbeltekst aanreikt met een korte overweging. Voor het boekje, zie: 

https://rkbijbel.nl/files/1322_c6c340713712e241bba08ecb2f5593ba.pdf.  

 Mij leek het een goed idee om mensen die zich bij het Huis van Dominicus betrokken 

weten, te stimuleren de aangereikte teksten te overwegen om te ontdekken wat hun 

persoonlijke en onze gezamenlijke missie is. Ik wilde daarbij zoeken naar vormen om onze 

overwegingen met elkaar te delen. Mensen met een meer praktische inslag dan ik meenden 

echter dat dit meer voorbereidingstijd vroeg dan er was.  

 Maar dit moet niemand tegenhouden de teksten te bemediteren. Wie haar of zijn 

overwegingen wil delen, is uitgenodigd ze te sturen naar borgman-vanleusden@hetnet.nl. 

Als ze zich ertoe lenen, ga ik in een volgende aflevering van ‘Tekenen in de tijd’ op de 

inzendingen in. Ik ben zelf in ieder geval alvast begonnen de aangereikte teksten te 

overwegen vlak voor het naar bed gaan, bij het bidden van de rozenkrans.  

 

De teksten die tot nu toe werden gesuggereerd, benadrukken dat wij gezonden zijn. De 

Geest die zich verstaanbaar maakt in ieders eigen taal zet ons ertoe aan wat wij verstaan te 

delen. Dit is het dominicaanse beeld van verkondiging: niet wij hoeven God de wereld in te 

brengen, maar wij belichten hoe God midden in de wereld van zich doet spreken.  

 Bijvoorbeeld via de natuur die zucht en kreunt onder de druk die op haar wordt 

uitgeoefend. Wie zich nader wil verdiepen in vragen rondom (on)duurzaamheid en wat die te 

maken hebben met geloof en kerk, kan terecht bij een brochure, onlangs uitgegeven door de 

Raad van Kerken en getiteld: Van God is de aarde en al wat daar leeft: Waarom 

duurzaamheid tot het hart van kerk en geloof behoort. De brochure is gratis te downloaden  

en tegen betaling in papieren vorm te bestellen via https://www.raadvankerken.nl/?b=5457. 

Daar is ook een leeswijzer ter ondersteuning van de bespreking in groepen. Ik heb zelf aan 

de brochure meegewerkt, maar in alle onbescheidenheid: van harte aanbevolen!  

 

Erik Borgman, lekendominicaan 

voorzitter van de programmaraad van het Huis van Dominicus 
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